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car Adayı olan iddialı yapımına bakmaya ne dersiniz? 


Bir Araya Geldiği Facebook Grubudur. 
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Burçin Yapıcı, kı korku filmlerini $ 


21-BLACK PANTHER 


Krala selam durun! Marvel son dönemece en 


sağlam adımlarıyla giriy 


27 LABİRENT'E HOŞGELDİNİZ 


Labirent evreninin yakından incelemesi ve 


s 0'in değerlendirmesi 
4T-LA CASA DE PAPEL 
İlk sezonu pek duyulmadı, patlama yaptı. Huzurlarınızda La Casa De Papel 


son sezonuyla 


ve daha fazlası, 


a the eli İres show 


kranların munzur kadını, şov 

dünyasının renkli siması Ellen 

DeGeneres geçtiğimiz günlerde 
60 yaşına bastı. Şaka gibi değil mi? Kim der 
bu kadın 60 yaşında diye. Hoş, zaten buna kendisi de inanamıyor. “Ben bile saymayı bıraktım. Fakat hala olgunlaşamadım. 
Resmen içimde bir çocuk yer alıyor" diye bahsediyor. 


Yeni yaşına girmek kendisini mutlu ettiği kadar, üzüntülü bir ortamın içine de sokmuş vaziyette, Şovu, plak şirketi, giyim markası vb oluşumlarıyla her şey güzel gitse de, babasının vefatı ve mahallesinde meydana gelen 17 kişinin de ölümüne sebep olan Montecito olayıyla boğuşmak zorunda kaldı. 
Bu da yeni yaşının mutluluğunu ağız tadıyla yaşayamadığının en bariz simgesi olmuş durumda. 


Tüm olumsuzluklara rağmen doğum gününü en iyi şekilde kutlamayı planlayan DeGeneres, “herzaman daha fazla iyiliğe, merhamete, sevince ve kahkaha dolu anlara ihtiyacımız var" diyor. 


Kendisinden unutulmaz bir kutlama yapması beklenirken o herkesi şaşırtarak iki kutlama yapacağını resmen duyurdu. İlk kutlamayı evinde sevgilisi ile beraber geçirdikten sonra sanatçı arkadaşlarıyla ayrı bir parti düzenleyerek güzel bir gece geçirmiş oldu. 


Günümüz şov dünyasının yıldızları arasına adını altın harflerle kazımayı başaran DeGeneres, henüz kariyerinin başlarındayken cesaretinin kurbanı olmaktan kaçamamıştı 1997 yılında Times dergisine verdiği röportaj onun büyük darbe almasına sebep olmuştu. Dergiye verdiği röportajda, gelecek tüm tepkilere göğüs gererek lezbiyen olduğunu açıklamış, 


“Her zaman daha fazla iyiliğe, merhamete sevince ve kakada 


dolu anlara ihtiyacımız var.” 


derginin kapağında yer almıştı. Bu kendisinde maalesef ağır bir depresyon dönemi geçirmesine neden oldu. Daha sonra her şeyi sil baştan yaparak kariyerini yeni baştan kurmaya başladı. 2008 yılında “Hayatımın aşkı" dediği Portia de Rossi ile evlenerek masalsı bir birlikteliğe merhaba dedi. 


Şu an başarılı bir kariyere sahip olsa da, onun umursadığı tek şey evliliği. Yakın arkadaşlarının bile verdiği açıklamalarda “Annesi Betty ve Portia onun önceliğidi! 


Ellen ve 2008 ylında evlendiği eşi Portla. 


Kariyeri daha sonradan gelir. Portia onun hayatının en önemli parçasıdır” diye bahsediyor. Kendisi de bunu asla yalanlamadı. Her röportajında Portia'ya olan aşkının hayatının en değerli parçası olduğundan bahsedip durdu. “Önceliğimiz daima beraberliğimizdir. Çocuklarımız. 
olsaydı onlarda buna dahil olurdu. Aile kavramı çok önemlidir” diyerek hayatında değer verdiği şeyi kısaca açıklamış oluyor 


Sürekli haklarında çıkan dedikodulara rağmen on dokuzuncu evlilik yıldönümlerini kutlayan Ellen ve Portia (44) her zaman birlikte mutlu görünmeye önem gösteriyor. 
Bunu pek çok ödül töreninde, magazin sayfalarında veya program kayıtlarında rahatlıkla görüyor, izleyebiliyoruz. 


Ellen bu hususta, “Portia ile sürekli “çok şanslıyız” diyoruz. Onunla bir hayat kurduğum için kime teşekkür etmem gerekirse, gerçekten teşekkür ederim. 
Hayatım boyunca bu mutluluğu yakalamam biraz zaman aldı" diye bahsediyor. 


Ne diyelim, nice yıllara Ellen. Umarız bu neşen daima devam eder ve ekranlarda insanlara pozitif bir duruş sergilersin. Hoş, 
60 değil 160 da olsan böyle devam 
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V/ iyatro kökenli ünlü yönetmen Martin MeDonagh, sinema kariyerine Oscarlı 

| bir kısa metrajlSix Shooter) ile başladığından beri yaptığı bütün işleri takip ediyorum. 
Sırasıyla In Bruges ve Seven Psydhopaths filmlerinin ardından bu yönetmenden daha aykırı ve uç noktalarda bir film beklememek imkansız olurdu. Tabiatım gereği her şeyde olduğu gibi sinema da da şiir ararım ve birbiri ardına sıralanmış görüntüleri sırf iyi bir şekilde birbirlerine yapıştırdılar diye film izlemek, üstüne bir de ofilmi sevmek hiç huyum değildir. Hal böyle olunca sevebileceğim filmler listesi büyük oranda azalıyor. Siz de eğer benim gibiyseniz bu filmi ara ara izleyip "vay be! ne filmdi" diyeceksiniz... 


Kısa 

Birinci ve filmin asıl hatlarını oluşturan olay, bir cinayet ve bu cinayetin çözülemeyişi üzerinden açılan; diğer sıradan ve bir o kadar da gerçekçi olaylara kapı açıyor. O kadar sıradan olaylar yaşanıyorki, filmin başına "Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır" ibaresi konsaydı hiçşüphesiz gerçek zannederdik. Kızı Angela'nın (Kathryn Newton- Big Little Lies) öldürülürken yakılıp tecavüze uğramasının. 
ardından geçen 6 ayda hiç bir kanıt bulamayan polislerin gözüne gözüne yapamadıkları işi sokmak için, tuttuğu üç reklam tabelasının üzerine 3 vurucu söz yazan Mildred (Frances MdDormand-Fargo) bu sayede kızının cinayetinin aydınlatılmasını isterken, kanser hastası olan şerif Willoughby'nin Woody Harrelson-Natural Born Killers) üzerinden yaratmaya çalıştığı etki ve ardından gelişen 


"BASED on the TRUE STORY” 
3 REKLAM PANOSU, 3 MESAJ, 


3 ANA KARAKTER, 3 OLAY... 


olayları konu alıyor. Adaletin nasıl paramparça olduğuna durmadan vurgu yapan film, ırkıçılık gibi dünün ve günümüzün hastalıklarına değinirken aynı zamanda ülkeleri aşıp savaş suçlarına da ucundan değini veriyor. Nereden tutsak elimize kalan bu adalet arayışında sonuca ulaşmak bir o kadar çaresizken kimi yerlerde canımız sıkılıyor, kimi yerlerde de gülüveriyoruz. Günümüzün en iyi kara mizah ömeklerinden biri ve şimdiden klasikler arasında adaylığa soyunan "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, gönlümüzde tüm sıradanlığıyla taht kurmayıda başarıyor. 


Altın Küre Ödülleri'nde 


ödülünü kazanrken, 

Oscar Ödülleri'nde de dalında 

ödüle aday gösterildi” 


f | 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i Teknik 

Üzerine çok konuşulacak bir sinematografisi bulunmayan film, daha çok senaryo ve oyun- 
<uluklar üzerinden ilerleyen bir yapıya sahip. 
Aynca memleket Missuori olmasına karşın daha hafifletilmiş ve anlaşılabilir bir ingilizce ile konuşmaları gayet yerinde. Neredeyse yıldızlar geçidi olan film, her oyuncunun gerekliliğini sonuna kadar yerine getirmesini çok iyi başarıyor. Her ne kadar sinematograftsi elle tutulur farklı bir kompozisyon çıkartmasa da bu sade- 


UY! 


liği oyunculuklara vererek aslında zorlamadan da ne kadar iyi bir işçiliğin ve senaryo okuma- nin öne çıkarılabileceğini kanıtlıyor. Kurgunun kusursuza yakın seyretmesi filmi bir film olmaktan çıkartıp "Hayatımızın" bir parçası yapıyor. MeDonagh, Tiyatro kökeninden gelen diyalektik becerisini diğer 2 filminde olduğu gibi bunda da ustalıkla kotarıyor. Filmin açıkça sizi vuran bir soundtracki olmasa da yine de seçilen müzikler oldukça başarılıydı. Uzaktan bakıldığında tipik bir westem filminin modernize edilmiş hali gibi duran bu sıkı filmin teknik açıdan da yeterli, sade ve şık bir biçimde kapatıldığını söyleyebiliriz. 


İnceleme 

Puslu bir havada yüksek sesle aria yapan bir vokalin sesi eşliğinde 3 eskimiş ve dökülmeye başlamış panoyu görüyoruz. Of your life - Hayatımızın bir parçası gibi duran filmin küçük bir notu gibi olan bu söz, eskimiş tabelaların kenarında duran bu söz aslında bizi neyin beklediği konusunda haber verir gibi! evet gerçekten öyle ki hayatımızın içinden onun bir parçası olabilirdi bufilm. İyi ki sadece bir film... 


Akabinde en başında da bahsettiğimiz gibi gelişen olaylar zinciri aslında 1 değil 3 farklı olaya ve hayata işaret ediyor. 3 ana karakterin bulunduğu filmde, kızının cinayetinin aydınlanmasını isteyen bir anne, kanser hastası bir şerif ve aklını yeterince kullanmayan ırkçı bir şerif yardımcısının hayatlarına... 


Şiddetin ve buna bağlı tüm suçların cezasız. 
kalmaması gerektiğini savunan filmin içinde 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geçen şiddetin cezasız kalması eksik sisteme bir atıf, trajikomik polis soruşturmalarına bir eleştiri niteliğinde olsa da, hali hazırda bu kadar büyük bir olayı çözemeyen polisin küçük şeylerle ilgilenmesi bile mide bulandırıyor. 
Mildred'ın ne yapmak istediğini ve bu yapmak istediği şeyin nasıl alt mesajlarla dolu olduğunu görsekte, kanser hastası bir şerifin üzerine bu kadar gitmesini ara ara hayıflanarak izliyoruz. Şerifden çok şerifçi olan şerif yardımıcsı Dixon'ın (Sam Rockweli-Moon) sürekli savunma halinde olması ile uyuz oluyor, şerifin hiç bir şeyi umursamaz gibi görünen tavrının altında hastalığından dolayı gelen bir boş vermişlik hissi olduğunu izlerken bir anda şerif Willoughby'nin intihar etmesiyle işler değişiyor ve şerif yardımcısı Dixon'ın ana plana girerek karakter gelişimi ve adam olma konusunun ne kadar hızlı gelişebileceğini görmüş oluyoruz. Filminin sonlarına doğru çıkagelen ve Mildred'ın dükkanına 7 papellik zarar açan bir adamın konuyla alakasını ve a 


orada ne iş yaptığını bir türlü anlamasamda sonuçta işin sonun Mildred 7 papelini alacakmış gibi duruyor. Hakkında söylenecek çok bir şey olmayan, anlatılmaz izlenir diyeceğimiz. 
türden bir film. 


Filmin soundtrack sıkıntısı çektiğini düşünmek istemiyorum çünkü McDonagh'ın bilerek bunu yaptığını ve "Hey, hadi müziği ve planları boşverin konuya odaklanın” dediğini duyar gibi olduğumu hissetsemde, daha çok üzerine durulabilir bir orijinal soundtrack girişimi olabilirmiş. Filmin sonun askıda kalmış gibi olması ve aslında tam bir sona erişememesi beni biraz çileden çıkartsada, aydınlatılmamış onlarca cinayeti düşündüğümde yerinde bir son gibi geliyor. 
İçime sindimi derseniz! ne desem yalan olur... 


Son sahne ve film müzikleri konusunda 1 
puan, teknik açıdan da yarım puan kırarak 10 


üzerinden 8,5 veriyorum. 


Kesinlikle Frances McDormand ve Sam Rockwell'in girdiği bütün adaylıkların çoğun- dan evlerine ödülleri ile döneceğini biliyorum. 
Mdormand'ın yüzünde ki o "kızım bir cinayete kurban gitti ve ben bunun hakkında hiç bir şey yapamıyorum" ifadesini hafızamdan silemeyeceğim. Rodwell'in bu güne kadar Oscar adayı olmamasına şaşırıyorum ve kesinlikle Harrelson'un Oscar olmasa da bir çok ödülü kapacağına adım gibi emininim. Ayrıca Caleb Landry Jones, Abbie Comish ve dev adam Peter Dinklage'in de üstlendiği küçük rollerin hakkın- dan kusursuz bir şekilde geldiği ve geçrektende bize sanki o karakterin insanlarıymış hissini yaşattıkları için teşekkür ederim. 


ve 


3 YAĞMUR. Köpek epi 
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90. Akademi Ödülleri'nin sahiplerini bulma vakti geldi çattı. 


4 Mart'ta gerçekleşecek gecenin adayları bu yıl daha iddialı yapımlardan oluşuyor. 


Peki 90 yıldır devam eden bu ödül töreninin geçmişini biliyor musunuz? 


Hadi gelin hep beraber geçmişe giderek Oscar'ın başlangıcına bir bakalım. 


MELE LLL 


enüz 1920'lerin başı. Ülkeler Birinci H Dünya Savaşı nedeniyle ekonomisin-A, den, kültürüne, siyasetinden, sokaktaki yaşamına kadar her alanda zarar görmüş vaziyette, Onları bu buhranlı koşullar- dan uzaklaştıracak elde kalan tek mecra ise sinemanın ta kendisiydi. Tüm bu koşullar altında sektöre ise Hollywood tek başına yön ver vermeye çalışıyordu. Hatta bununla da yetinmiyor, Avrupa sinemasından devşirdiği isimleri kendi pazarına katarak yeni yüzler ortaya koymaya çalışıyordu. Buna en iyi örneği ise 1921 yılında “The Four Horsemen of the Apocalpyse" (Mahşerin Dört Atlısı) ile büyük ses getirerek piyasadaki tüm ilginin odağı haline gelmiş İtalyan asıllı oyuncu Rudolfo Valentino'yu gösterebiliriz. 


Tabii Hollywood günümüzde olduğu gibi o dönemde istikrarlı bir gidişata sahip olamadı. Sürekli yeni çevrim filmler ortaya çıkarma çabasına girdiğinden 1925 yılında sektör durma noktasına gelmekten kaçamadı. Artık seyirci bu tarz yapımlara tok olduundan istenen başarı bir türlü kazanılamıyordu. 


Tüm bunlar olurken diğer yandan sektör adına yenilik arayışına girmiş arka fon (teknik) ekibi sessiz filmleri nasıl sesli hale 


getirebileceklerini araştırmaya çalışıyordu. 
Bunun ilk adımını da 1926 yılında Wamer Brothers/Vitaphone, “Don Juan”filmine plak üzerinden senkron uygulayarak atmış oldu. 
Daha sonra durumun ciddiyetini kavrayan diğer stüdyolar, farklı fikirler ortaya atarak bu yenilikçi tutumu geliştirmeye çalıştı. 
Bunların başında da Fox Stüdyoları geliyordu. Fox, plaktan senkron uygulamasını daha teknolojik yollarla geliştirebilecekleri fikrini ortaya attı. Sonrasında ise diğer stüdyolarla birlik içerisinde bu durumu geliştirme yoluna gittiler. Hoş, o dönem Hollywood için tek sorun sessiz sinema değildi. Başlarında sendika ve sansür belası da vardı. Sektör gelişme gösterdikçe halk devlet kontrolünde sansür uygulamasının doğru olacağını savunmaya başlamıştı. Bu durumun ciddiyetini geç de olsa kavrayan yapımcılar, kontrolü devlete bırakmaktan kaçınarak ipleri kendi ellerinde tutmayı istedikleri için apar topar bir araya gelerek “Hays Office" adı verilen bir sansür mekanizması kurdular. 
Bu kurula göre, filmler “Hays Office” ekibinin kontrolünden geçecek, öyle sinemaya götürülecekti, Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi. “Hays Office”in uygulamaları bir noktadan sonra yetersiz ve yanlış bulunduğu için devreye Katolik Kilisesi girmek zorunda kaldı. Bazı eyaletlerde filmleri birinci elden Katolik Kilisesi sansürlüyor 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veya hiç gösterime sokmuyordu. Bu da yapımcılar açısından itibar zedeleyici bir durum haline gelmeye başlamıştı. 


Tüm bu durumlar ışığında sektörde güven verecek bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. 1927'de yönetmen Fred Niblo (Ben Hur) ve oyuncu Conrad Nagel, o dönem sektörde sözü geçen MGM patronu Louis B. 
Mayer'a ulaşarak, sektörde böyle bir birliğe ihtiyaç duyduklarını, bunun için de bir kurul oluşturulması fikrini dile getirdiler. Mayer önüne gelen bu fikri çok beğenerek 77 Ocak 1927'de Los Angeles'daki Ambassador Oteli'nde yönetmenler, senaristler, avukatlar ve yapımcılardan oluşan 36 kişiye bir akşam yemeği tertip etti. Niblo, Nagel ve Mayer üçlüsü karşılarında yer alan sektörün ileri gelen isimlerine akıllarındaki fikri tek tek anlatarak destek beklediklerini söylediler. 
Ortamdaki herkes bu fikre destek vererek Hollywood'un böyle bir kurula ihtiyaç duyduğu kanısında bir fikir birliğine vardılar, Sonucunda ise “Academy of Motion Picture Arts and Sciences” (Amerikan Sinema Akademisi) kurulmuş oldu. 


19 Mart 1927'de akademinin yönetim 
kurulu seçimleri yapılarak çalışmalara hızlıca giriş yapılmış oldu. Kurulun ilk başkanlığına oyuncu Douglas Fairbanks seçilirken, 
yardımcılığına Fred Niblo getirilmişti. 77 
Mayıs 1927'de yönetim kurulu tarafından toplanan paralarla sektöre açık bir yemek düzenlenerek akademinin tanıtımı yapılmak istendi. Bunun neticesinde de yemeğe katılan 300 misafirden 231'i akademiye üye olma kararıyla geceden ayrıldı. O gün o yemekte kurulan bir cümle vardı ki, aslında akademinin gelecekte nelere imza atacağını çok iyi özetliyordu. O cümle aynen şöyleydi: “Yaratıcı düşünceleri destekleyerek ve değerli yapımları ödüllendirerek, sinema sanatını ve tekni daha ileri götüreceğiz.” 


Bu yemeğin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra akademi kurulu bir araya gelerek “ödül verme” olayını ciddi derecede ele almaya karar verdi. Bunun doğrultusunda da yedi kişiden oluşan bir heyet oluştura- 

ŞUBAT2018 


rak, ödül verme olayını planlamakla görevlendirdi. Ne hikmettir ki, Cedric Gibbons, Sid Grauman, Bess Meredyth, J. Stuart Blackton, Richard Barthelmes, Henry King ve David Wark Griffith'den oluşan heyet oturup toplantı bile yapamadan akademi içerisinde sorunlar baş göstermeye başladı. Sorunun kaynağındaki isim ise Louis B. Mayer'ın ta kendisiydi. Mayer'ın akademiyi kurmak istemesindeki başlıca sebep sektöre katkı sağlamak değil, kendi işleri için akademiyi kullanmak olduğu ortaya çıkmıştı. MGM'nin sıkıntılı bir döneme girmesinin ardından Mayer akademiye bir mektup yazarak işçilerin ücretlerinde belli bir kesinti yaratılması için zemin hazırlanmasını istemişti. Asıl amacı sinema işçilerini koruyarak kollamak olan akademi bu isteği elinin tersiyle iterek reddetti. Bu. 
beklenmedik çıkışın ardından Mayer istemeyerek de olsa teklifini geri çekerek akademiyle ters düşme yoluna gitti. Kurul ileriki evrelerde bu tarz tekliflerle karşılaşmamak ve sendikaların tepkisini çekmemek adına belirli bir ücret skalası yaratmak için kolları sıvadı. Ardındansa ödül olayına geri dönerek bir an önce hayata geçirilmesi için işlemlere hız vermeye başladı. 


Bir yıl sonra, yani Mayıs 1928'de yedi kişilik heyet sonunda bir araya gelerek ödüller hakkında ortak bir karar almaya çalıştı. Toplantının sonunda çıkan kararsa, ödüllerin niteliğinin artması ve sektöre soluk kazandırması açısından her yıl düzenli olarak verilmesi yönündeydi. Diğer yandan ilk ödüllerin Ağustos 7927 — Temmuz 
1928 tarihleri arasında Los Angeles'da 
gösterime giren filmler arasında dağıtılması uygun görüldü. “Academy Award of Merit”adıyla verilecek ödülün tasarımı için MGM'nin sanat bölümü ressamı Cedric Gibbons'un kapısı çalındı. Söylentilere göre Gibbons günümüz Oscar Heykeli'ni bir akademi yemeği sırasında masa örtüsü üzerine çizmiş, daha sonra bu çizimini atölyesinde derinleştirerek günümüz haline getirmiştir. Heykelin çizim kısmı tamamlandıktan sonra ise hayata geçirilmesi için Los Angeles'lı heykeltraş George Stanley'e başvuruldu. 


16 Mayıs 1929'da Hollywood'da yer alan 
Roosevelt Otel'inde gerçekleştirilen ilk Oscar Töreni'ne beklenilen ilgi maalesef olmadı. 
Çoğu ödül töreninde olduğu gibi ödül alacak isimler önceden bilinmekteydi. Hatta”The Last Comman” (Son Emir) ve “The Way of All Flesh” (Tendeki Şeytan) filmlerindeki oyunculuğu ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Emil Jannings, ödülünü törenden önce alarak ülke dışına çıkmıştı. Daha ilk ödül töreni olmasından dolayı ne basında ne de oyuncular arasında dikkat çekmeyi başaramadı. 


Törende en iyi film ödülünü William A. 
Wellman'ın sessiz filmi Wings / Kanatlar almayı başardı. Senaryo ve yönetmen dallarında ise ödülü Frank Borzage'nin sessiz melodramı“Seventh Heaven” kucaklayarak geceden ödülle ayrılmış oldu. 


Günümüz Oscar Ödülleri'nde yaşanan “kalite polemiği" ilk törende de boy göstermeye başlamıştı. Gerek seçilen filmlerin kalitesizliği, gerekse seçimlerin tutarsız oluşu pek çok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmaya başlandı. Neredeyse herkes, filmlerin incelenerek seçilmediğini, Louis B. Mayer'ın çıkarları doğrultusunda seçildiğini dile getiriyordu. Bir yıl sonra en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Mary Pickford bu eleştirilerin haklı noktası haline geldi. Çünkü kariyerinin sonlarında olan Pickford'a verilen ödül eleştirmenleri kızdırmaya yetmişti. Özellikle Pickford'un eşi Douglas Fairbanks ödüllerden altı ay öncesine kadar akademi başkanıydı ve aynı zamanda seçici kurulun da başında yer alıyordu. Haliyle eleştirmenler bu etkenin. 
seçimlerde etkili olduğunu savunarak ödül törenini boykot etmeye başladı. Bu baskıların neticesinde de akademi yönetimi, seçici kurulu dağıtmaya ve filmlerin akademi üyelerinin tamamının oyuyla seçilmesi yönünde karar çıkarttı. Bu kararın ardındansa ödül töreni basın tarafından dikkate alındı ve ikinci törenden itibaren basın tarafından yayınlanmaya başladı. Haliyle de günümüze kadar uzanan bir ödül töreni haline geldi. Ve artık 90 yıllık bu serüveni sinema severler olarak yakından takip etmeye çalışıyoruz... 
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Timothee 
Chalamet 


* Christopher Nolan 

* Guillermo Del Toro 

* Jordan Peele 

* Paul Thomas Anderson 
* Greta Gerwig, 


Frances 
MeDormand 


YANAR © 
NONNAO NON 
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* Sam Rockwell 

« Woody Harrelson 

* Richard Jenkins 

* Willem Dafoe N 


ENİYİ YRD. KADIN OYUNCU 


*Laurie Metcalf 
*Lesley Manville 
«Octavia Spencer 
«Allison Janney 
«Marry ). Blige 


» Phantom Thread 


*TheShapeofWater Call MebyYourName 


» Darkest Hours 
« Three Bilboards 
Outside Ebbing 
Missouri 
ŞUBAT 2018. 


— Gi.“ 
ML) 


TEE z WA 
Tüm festivallerde ödül üzerine ödül kazanarak yoluna devam etti. 
Bununla da yetinmedi Altın Küre Ödülleri'nde 7 dalda aday gösterildi, 2 dalda ödülü kaptı. 


Herkes Oscar'da aday gösterilmesini bekliyordu fakat o, beklenenden de fazla adaylığa sahip olarak 
90. Akademi Ödülleri'ne damgasını vurmayı şimdiden başarmış oldu. 


ŞUBAT 2018 


« elToro bundan tam altı yıl önce bir yaratıkla bir kadın arasında geçen tuhaf aşk öyküsünü kaleme aldığında 

iş yapmayacağını, kimsenin önemsemeyeceğini düşünmüş, projeyi rafa kaldırmıştı. Taa ki Daniel Krauss'la bir araya gelene dek. Netflix'in animasyon serisi “Trollhunters”için Krauss'la bir araya geldiğinde daha önce kaleme aldığı bu projeyi ufaktan çıtlatır. Fikir Krauss'un o kadar hoşuna gider ki, Del Toro'nun tekrardan heveslenmesini sağlar. Malumunuz Del Toro, Hobbit filminin yapım ekibinde ufaktan da olsa yer almıştı. O dönem bu işle uğraşırken bir yandan da hikayesini geliştirmekle de meşgulmüş. Adamın aklı çok yönlü çalışıyor tabii, 


“The Shape of Water” konuşma yetisi olmayan Elisa adlı karakterimiz etrafında dönen bir hikayeye sahip. Soğuk savaş dönemi, Güney Amerika nehirinde yakalanan tuhaf bir “yaratık” incelenmek üzere gizli bir tesise hapsedilir. Tesisin temizlik hizmetinden sorumlu Elisa, sevginin gücüne inandığı kadar, onun varlığını da hissetmeye muhtaçtır. Tesise getirilen yeni yaratığın varlığı, onun bu sevgi hissiyatı içerisinde yeniden yoğurulmasına neden olur. 


Del Toro bu enteresan aşk hikayesini Fox Stüdyolarının alt kuruluşu olan Fox Searchlight'a götürdüğünde ilk etapta proje biraz yadırganmış. Fakat senaryo okunduktan sonra stüdyo yetkilileri “gözlerinden yaş akarak" hikayeyi çekmek istediklerini dile getirerek finansman yaratma çalışmalarına başlamışlar. Film ilk etapta siyah beyaz olarak düşünülmüş, enteresan duruşa sahip olacağı fikri ortaya atılmış. Fakat Del Toro buna karşı tutumunu net belli ederek filmin renkli çekilirse daha güzel duracağını belirtmiş ve filmin renkli çekilmesi konusunda karar kılınmış. 


Tüm çalışmalar başlamışken ilk önce oyuncu seçimlerine yönelen ekip, seçimler esnasında kendini hiç kasmayarak Elisa karakteri için teklifi direk İngiliz aktris Sally Hawkins'e (Godzilla, Paddington) götürmüş. O da tereddüt etmeden rolü 


kabul etmiş. Elisa'nın iş arkadaşı ve bir numaralı destekçisi Zelda rolü için son dönem adını sıkça duyduğumuz Octavia Spencer, yaratığı bulan ve Elisa'nın gaddar patronu olarak izlediğimiz Albay Richard Strickland rolü için Michael Shannon seçilmiş. 


Pek çok yönetmende olduğu gibi Del Toro'da da sevdiği oyuncularla sürekli devam etme huyu mevcut. Buna en güzel örnek ise bu filmde de karşımıza çıkan Doug, Jones'un ta kendisidir. Hel/boy ve Pan'ın Labirenti filmlerinde beraber çalıştıkları Jones ile burada da aynı doğrultuda devam etmeyi seçmiş. Zaten filmde izleyeceğimiz yaratığımız Hellboy'dan tanıdığımız Abe Sapien karakterinin aynı türden değişik versiyonu sayılır. Bu nedenle çalışmak için tekrardan Jones'u seçmesi bizler için gayet normal görünüyor. 


Del Toro'yu yakından takip edenler bilir ki, kendisi gayet başarılı bir çizerdir. Durum 


böyle olunca da hayata geçirdiği tüm filmlerde tasarım aşamasının başında yer almayı seçer. Filme eklediği her karakterin tasarımını kendi belirler, her karakterin, çizimleri üzerinde aylarca yıllarca çalışmalar yapar. Bazen gerçekten ekibinin bunaltı geçirdiği gözlenir. Buna en güzel örneği Pasifik Savaşı filminde görebiliriz. Jager karakterlerini yaratmak için ekibiyle aylarca sil baştan çizimler yapmış, en sonunda oturup kalemi ele alarak kendi tasarımlarını yaratmıştı. Bu noktada da “The Shape of Water” için tüm ekibiyle üç yıl boyunca karakter tasarımı yaptığını söylersek şaşıracağınızı sanmıyoruz. Evet, tam üç yıl boyunca bu filmin karakterlerini tasarlamakla uğraşmışlar. Yaratığın şekillenişi, renk ve kostüm tasarımları üzerinde tonlarca oynama yaparak son noktaya ulaşmışlar. Başlangıçta karakterimizin simsiyah görünmesini. 
istemiş fakat sonradan daha renkli bir karakter düşüncesi aklında belirmiş ve bunu uygulamış. “Ben bir yaratık tasarlamak 


istemiyordum, bir cazibe merkezi yaratmak istiyordum. Çekici olmalıydı. 
Bu fikrin tutacağına hiç ihtimal vermiyordum. Kimse finansman sağlamaz diye bekliyordum. Fakat böyle bir riske girmek gayet güzel oldu. Artık tek kaygım “Ya seyirci anlatmak istediğim duyguyu anlamazsa” yönündeydi” diyerek aklından geçen düşünceyi aktarıyor. 


Filmin başrolü haline gelen Sally Hawkins filme seçilme süreci hakkında şu ifadeleri kullanıyor: “Resim yapan, not tutan ve fikirler üretmeye çalışan biriydim. 
Guillermo'nun beni film için düşünmesi üzerine ajans tarafından beni aradılar. 
Bir kadının deniz yaratığına aşkını konu edinen bir filmde rol almamı istediler. 
Bu büyülü ve nadir rastlanacak bir hikayeydi.” 


Del Toro artık istediğini başarmış, Hawkins ile çalışmaya başlamıştı. Film Toronto'da hem sesli hem de sessiz olarak 


çekilerek kayıt altına alındı. Set hakkında konuşan Hawkins,”İçeri girdiğimde gerçekten inanılmaz bir setle karşılaştım. 
Setten çok, gerçek ortama benziyordu. 
Çok gerçekçiydi. Duvarlar soyulmuş efekti verilsin diye gerçekten yontulmuş vaziyetteydi” diyor. 


Filmin başında eski Hollywood filmlerine atıfta bulunan bir giriş sahnesi görüyoruz Burada Elisa müzik eşliğinde bizleri karşılıyor. Bu sahne hakkında konuşan Del Toro, daha ilk dakikadan Elisa'nın iç dünyasını bizlere yansıtmayı amaçladığını söylüyor. 
Sahneyi kendi açımızdan değerlendirirsek de, gerçekten güzel bir açılış sekansı ortaya çıkartılmış diyebiliriz. 


Del Toro'nun filmlerine baktığımızda artık çoğunlukla farklı karakterler, farklı yaratıklar görüyoruz. Hellboy, Blade Il, Pasifik Savaşı, Pan'ın Labirenti vb. tüm filmlerinde hepimiz. 
en azından bir tuhaf karakter görmüş, izlemişizdir. Bu aslında kendisinin yansıması sayılır. Yine kendisi bu konu hakkında şöyle açıklama yapıyor: “Meksikalı bir çocuktum. Çocukken etrafımda arkadaşlarım var mıydı? Maalesef kimse yoktu! Zihinsel olarak bam-başka bir noktadaydım ve filmlerimde gördüğünüz tuhaf şeylerintamamı Meksikalı olmamdan kaynaklı. Hayat ve ölüm teması, bunu Amerikalı birinden bekleyemezsiniz. 
Acımasızlık ve güzellik, bunu da bir Amerikalıdan bekleyemezsiniz. Ben tamamen Meksikalı biriyim.” 


The Shape of Water, Altın Küre Ödülleri'nde 
7 dalda aday oldu ve bu adaylıklardan 
ikisinde ödülü kucaklamayı başardı. 
Katıldığı tüm ödüllerden eli dolu dönen filmin 90. Akademi Ödüllerinde de (Oscar) 
13 dalda aday gösterilmesi hiç şaşırtıcı 
olmadı. Bu adaylıklardan kaçını ödüle çevirecek inanın bilemiyoruz. Çünkü rakipleri de en az kendi kadar başarılı Benim tahminim en azından 4 ödülle o törenden ayrılacağı yönünde, En iyi film ödülünü alamayacaktır ama yönetmenlik konusunda Del Toro o ödülü kucaklamayı başaracaktır. 
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KORKU FİLMLERİ 
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GÖZDEN KAÇAN 
ENFES YAPIMLAR 


Korku sineması her ne kadar hak ettiği saygıyı göremese de her yıl yüzlerce yeni film çekilmeye devam ediliyor. Gerek amatör gerek profesyonel sinemacıların çektiği filmlerin maalesef çok az bir kısmı kalıcı olabilmeyi başarıyor. Sinema tarihinin başından beri var olan korku türünde klişelerden uzak, farklı bir projeye imza atmanın zorluğu bir yana dursun gelişen teknoloji ile artan maliyetler de türü olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen git gide büyüyen korku sineması sektöründe aslında son derece başarılı olmalarına rağmen izleyicinin dikkatinden kaçan filmlerin sayısı da elbette az değil. Bu ay sizler için belki dikkatinizden kaçmış olabilecek ama ilk fırsatta izlemenizi tavsiye ettiğimiz korku 


D> DEADoFNİGHT 

e 
İngiliz korku sinemasının başyapıtların dan biri sayılabilecek Dead of Night çekildiği dönemin çok üstünde bir film olmasına rağmen ülkemizde çok az sinemaseverin ilgisini çekebilmiştir. Şehir dışında düzenlenen bir davete katılan Walter Craig eve girdiği andan itibaren tuhaf hislere kapılır ve bunu diğer davet. 
lilerle paylaşır. İlk kez geldiği bu evi daha önce kâbuslarında gördüğünü iddia eden adamı sakinleştirmek isteyen diğer davet: liler kendi başlarından geçen doğaüstü olayları anlatmaya başlar. Toplam altı kısa hikâyeden oluşan Dead of Night bilinen ilk korku antolojisi olma özelliğine sahip. 
Özellikle içinde barındırdığı vantrilok hikâyesiyle korku filmleri arasında kendine özel bir yer edinen bu film Twilight Zone'dan Tales from the Crypt'e kadar pek çok esere de ilham kaynağı olmuştur. 


filmlerini derledik. Keyifli okumalar, 


CARNIVAL or THE SOULS 


Yönetmen Herk Harvey'in ilk ve tek uzun metrajlı filmi olan Carnival of the Souls gösterime girdiği dönemde aldığı tüm olumsuz eleştirilere rağmen zamanla değeri anlaşılan filmlerden biri. Altıncı His izleyerek büyümüş bir nesil için çok anlam ifade etmemesine rağmen şok sonlu filmlerin atası sayılan bu yapım da tıpkı Dead of Night gibi pek çok filme esin kaynağı ol - muştur. Talihsiz giden bir otomobil yarışının sonunda bataklığa yuvarlanan arabadan sağ kurtulan Mary yeni bir hayata başlamaya karar verir ve Utah'a taşınır. Bir pansiyona yerleşen Mary yerel kilisede organist olarak çalışmaya başlar. Ancak henüz yoldayken karşılaştığı tuhaflıklar bir türlü peşini bırakmaz. Her ne kadar sonu tahmin edilebilir bir film olsa da o dönem izleyicisine farklı bir deneyim yaşatan bu yapımı muhakkak izlemenizi tavsiye ederiz. 


> THEHAUNTING m 
Shirley Jackson'ın Tepedeki Ev adlı kitabın: dan ilk kez 1963'te sinemaya uyarlanan bu film pek çok kişi tarafından bilinse de modern korku sinemasının gölgesinde kalmaktan, kurtulamamıştır. Dr. John Markway kötü maziye sahip bir evde doğaüstü araştırma yapmaya karar verir ve yanında birkaç kişi ile hafta sonunu geçirmek üzere merkezden uzakta bulunan bu eve giderler. Davetliler. 
den (deneklerden) biri olan Eleanor kısa sürede garip sesler duymaya, hayaller gör: meye başlar ancak diğerlerini inandırması hiç de kolay değildir. Şuan için bu konu herne 

ibi gözükse de aslında 
The Haunting devamında çekilen pek çok perili ev filmine öncülük etmiştir diyebiliriz. 
(Kitapseverlere küçük bir not: Tepedeki Ev ünlü korku yazarı Stephen King'in başyapıt olarak değerlendirdiği bir kitaptır. Yazarın pek çok kitabında Shirley Jackson'ın izlerini görmek mümkün. ) 


> BLACK CHRISTMAS vom ns re 


Adından da anlaşılacağı üzere tatil temalı bir film olan Black Christmas için slasher türünün ilk örneklerinden biridir diyebiliriz. Akli dengesi bozuk bir katilin noel 


zamanı kız öğrenci yurdunu hedef alması ve sonrasında yaşanan kurban katil kovalamacısını anlatan filmin Halloween ve Scream gibi türün en iyileri sayılan yapımlara esin kaynağı olmuştur. Kadrosunda Margot Kidder ve Olivia Hussey gibi iki efsanevi güzeli barındıran film sırf onlar için bile izlenmeye değer. 


SLEEPAWAY CAMP 


13. Cuma filmine benzer bir senaryoya sahip Sleepaway Camp şok edici finali ile teen-slasherlar içerisinde kendine önemli bir yer edinmiştir. Utangaç bir kız olan Angela kuzeniyle birlikte yaz kampına katılır. Kızın içine kapanık oluşu onu diğer çocukların hedefi haline getirir. Ancak Angela ile uğraşanlar tek tek cinayete kurban gitmeye başlar. Eğer teen-slasher seviyorsanız bu filme de mutlaka bir şans vermelisiniz. 


» LA CASA 4-WITCHCRAFT e Li a Gİ 


Başrollerinde korku kraliçesi Linda Blair ve yakışıklı aktör David Hasselhoff”un yer aldığı fılm maalesef gözden kaçan önemli yapımlardan biri. Jane Brooks ve ailesi Massashusetts'de bir adada bulunan eski oteli satın almak istemektedirler. Yanlarında avukatları ve emlakçıyla otele giderler. Ancak ansızın 


kopan fırtına yüzünden adada mahsur kalırlar. Daha önce korkunç bir cinayete sahne olan ve cadılık faaliyetleri yapıldığı bilinen adada tam bir ölüm kalım mücadelesi başlar. 
Cadılık ve doğaüstü korku filmleri sevenleri efektleriyle değilse de dehşet verici sahneleriyle oldukça memnun edecektir. 
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THE CHANGELİNG 


The Changeling korku türüne az da olsa merak duyan her izleyici tarafından mut: laka ama mutlaka izlenilmesi gereken bir yapımdır. Perili Ev filmlerinin belkide en iyisi sayılabilecek The Changeling sonrasında çekilen pek çok filme de öncülük etmiştir. Örnek verecek olursak Halka ve Yetimhane açık bir şekilde The Changeling'den etkilenen filmlerdendir. Eşi ve kızını korkunç bir trafik kazasında kaybe. 
den müzik profesörü John Russel yeni bir hayata başlamak için şehir dışına taşınır. 
Burada tarihi bir eve yerleşen adam kısa süre sonra doğaüstü olaylar yaşamaya başlar. Evin geçmişini araştırdığında ortaya korkunç bir dehşet çıkar. Filmi ilk kez izleyecek günümüz seyircisi için çoğu sahne sıradan gelecek olsa da döneminin en iyi yapımlarından biridir. 


D> me EXORCIST 3 
al 
The Bvorcist 3 listedeki diğer filmlere göre daha popüler olsa dahi korku sinema tarihini değiştiren ilk filmin gölgesinden kurtulmayı 


başaramamıştır. Dehşet verici sahneleriyle izleyiciyi koltuğundan zıplatma garantili bu film kesinlikle hafife alınmaması gereken bir yapıttır. Yazar William Peter Blatty'nin yönetmenliğini üstlendiği bu film sonuyla biraz hayal kırıklığı yaratsa da yine de izlenmeye değer. 


THE HOUSE or THE DEVİL 


Bugünlerde adım başı seksenler temalı yapımla karşılaşsak da 2009 senesinde çekilen film bu akımın öncülerinden biri sayılabilir. Şiddet filmlerinden sıkıldıysanız ve biraz Omen biraz Rosemary” Baby tadında bir film izlemek istiyorsanız The House of the Devil tam size göre. Bebek bakıcılığı yapan Samantha'nın gittiği evde satanist bir grup tarafından kurban edilmek istemesi ve bu durum neticesinde gelişen olayların anlatıldığı film aslında eleştirmenlerden olumlu yorumlar almasına rağmen izleyici tarafından pek rağbet görmemiştir. 


D GHOSTSTORY nm sera 


Yazar Peter Straub'un aynı isimli kitabından, sinemaya uyarlanan bu film ülkemizde çok popüler olmasa da gerek oyuncu kadrosu 

gerek konusuyla oldukça başarılı bir filmdir. 


Elli yıl önce yaşanan korkunç bir sirri saklayan dört eski dost ve onların çocuklarını etkileyen laneti anlatan film beklenmedik finaliyle izleyiciyi memnun eden bir yapım. 


HAUTE TENSION 


Eğer gerilim filmlerine meraklıysanız Haute Tension kesinlikle doğru bir tercih sayılabilir. Fransız korku sinemasının başyapıtlarından sayılan fılm içerdiği aşırı şiddet dolu sahnelerle bir slasher filminden beklenen her türlü öğeyi barındırmak tadır. Marie ve Alex birkaç günlüğüne Ma: rie'nin ailesinin evine gider. Sakin geçmesi beklenen bu gezi gece yarısı kapının bir yabana tarafından çalınmasıyla kâbusa döner. Belki Fransız filmi olduğu için diğer slasher filmler arasında layık olduğu ilgiyi göremeyen bu filme bir şans vermenizi tavsiye ederiz. 


p ATALEOFTWO SISTERS al 


Yaşadığı sarsıcı olay neticesinde akıl hastanesine kapatılan Soo-mi eve kız kardeşi,babası ve nefret ettiği üvey annesi ile yaşadığı eve döner. Ancak evde iki kardeşi tehdit eden garip bir varlık vardır ve Soo-mi içine kapanık kız kardeşini de korumak zorundadır. Film durağan bir yapıya sahip olsa da izleyiciyi dehşete düşürmekten geri durmuyor. Filmin bir diğer güzel tarafi sonunda haklı ve haksız kavramının tamamen iç içe geçip izleyiciyi kararsız bırakması. Uzakdoğu korku sineması seviyor ve hala izleme şansı bulamadıysanız. 
bufilme bir şans verin. (Film 2009'da Uninvitedadı ile Hollywood sineması için de uyarlandı.) 


D DEAD SILENCE 

e 
James Wan bugünlerde Insidious ve Conjuring'den elde ettiği başarının kaymağını yese de bu filmlerden önce Dead Silence ile ne kadar başarılı bir yönetmen olduğunu belli etmişti. Eşini trajik bir cinayet sonucu kaybeden Jamie hem cenaze işlemleri hem de olayın ardındaki gizemi çözmek için doğduğu kasabaya döner. 
Burada Mary Shaw adlı bir vantrilok ile ailesi arasındaki bağlantıyı keşfeden genç adam kurtulmak için sesiz kalmak zorundadır. Klasik bir lanet hikâyesini başarılı makyaj ve efektlerle destekleyen bu film kesinlikle izlenmeye değer bir yapım. 


D EDEN LAKE 


Vahşet sinemasından hoşlananların ilgisini çekecek bir diğer film ise Eden Lake. 
Romantik bir hafta sonu için göl kenarına giden çiftin bir grup şiddet eğilimli gencin saldırısına uğramasını anlatan film aamasız sahneleriyle türünün iyi örneklerinden sayılabilir. Filmin başrolünde son günlerin yükselen yıldızı Micheal Fassbender yer alıyor. 


ÖD LUNA DE MIEL 


Meksika korku sinemasının az bilinen bu örneği psikolojik gerilim severler için son derece iyi bir örnek. Saplantılı bir adam olan Jorge komşusuna âşık olur ve kaçırıp evinin zindanına kilitlediği kadını evliliğe ikna etmek için türlü işkenceler uygulamaya başlar. Gerilimin bir saniye bile düşmediği bu filmin bazı sahneleri oldukça ağır şiddet içeriyor. Honey moon adıyla da bilinen filmi gözlerinizi kaçırmadan izlemek biraz Zor olsa da tatmin edici sonu için izlemeye değer. 
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5... Ryan Coogler 
Ryan Coogler, ve Robert Cole 
©. 5 Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o 


— 16Şubat2018 
Danai Gurira, Martin Freeman, Andy Serkis, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker 


— . 135 Dakika 


MARVEL SİNEMATİK EVRENİNİN ÜÇÜNCÜ EVRESİNDE (PHASE 3) ARTIK ADIM ADIM SONA YAKLAŞMIŞ DURUMDAYIZ. 


10film olarak planlanan ve Civil War ile başlanan üçüncü evrenin ilk beş filmini (Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-man Homecoming ve Thor: Ragnarok) 2017 ile ardımızda bıraktık. Şöyle dönüp baktığımızda 2017'nin MCU açısından gerçekten başarılı bir yıl olduğunu ve gelecek filmlere güzel bir zemin yarattığını söyleyebiliriz. Öyle ki, “Galaksinin Koruyucuları 2”ve "Örümcek Adam: Eve Dönüş" ile gayet güzel bir çıkış grafiği yakalamış vaziyetteler. Üstüne bir de şu ana kadarki en beğenilen ve en iyi hasılat yapan MCU filmi Thor: Ragnarok, olayın tuzu biberi oldu. Tüm bunların ardından sira belki de sinematik evren içerisinde izlediğimiz en buhranlı karaktere, yani Kara Panter'e gelmiş vaziyette... 


ara Panter, aslında Marvel'ın 

sinemadaki en farklı işi desek 

yanlış olmaz. Bunu söylüyorum çünkü şu ana siyahi başrole sahip bir MCU filmi izlemedik.. Tamam, War Machine ve Falcon karakterlerini siyahi oyuncular canlandırıyor olabilir, lakin bunlar başrol değil yan karakter gözüyle izlediğimiz isimler. Bazılarınız daha da geçmişe giderek Wesley Snipes/Blade örneğini de verebilir. 
Maalesef bu da MCU içerisine dahil olmayan bir film... Tüm bunları değerlendirdiğimiz de ise Kara Panter'in Marvel'ın en farklı projesi olduğu fikrinde birleşiyoruz. 


Filmin yönetmen koltuğunda ise Creed ile adını duyuran Ryan Coogler'ı görüyoruz. Coogler 2015'te Creed ile büyük beğeni toplamış, Rocky serisine de yeni bir soluk kazandırmıştı. Kevin Feige bu soluğu hissetmiş olacak ki filmin başına Coogler'ı getirtti. 
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Böylelikle hem filme hem de MCU içerisine ayrı bir hava katmayı planladıklarının sinyalini bizlere vermiş oldu. 


Malumunuz, önümüzde iki yeni Avengers filmi mevcut. Bunların da zeminini "Captain America: Civil War" ile sağlam şekilde attılar. Hatırlarsanız T'Challa, yani Kara Panter'imiz ile de orada tanışmıştık. 
Babası T'Chaka'nın bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, önce intikamının peşinden, ardından da Avengers üyeleriyle bir olup Helmuz Zemo'nun peşinden gitmişti. Böylelikle kendisini de ekibin içine dahil etmiş oldu. "Civil War” bizler için sadece T'Challa'yı tanımamıza değil, aynı zamanda Wakanda'yı da görmemize imkan sağladı. 


İsterseniz biraz Kara Panter olarak izlediimiz Chadwick Boseman'dan bahsedelim. 


Boseman başarılı kariyere sahip bir oyuncu. 
Kariyerine şöyle göz attığımızda, aktör, tiyatro yapımcısı, yönetmen ve oyun koçu olarak pek çok projede yer aldığını görebiliyoruz. Peki nasıl oldu da bu role seçildi? 
Buna neden olan iki etken mevcut. Biri siyahi asıllı olması, diğeri ise Afrika aksanına sahip bulunması. Sonuçta Wakanda bir Afrika ülkesi ve T'Challa'nın da ülkesini aksansız, kendi saf diliyle yönetmesi gerekir. 
Bu nedenle Boseman'ın aksanı beğenilerek MCU içerisine dahil edilmiş oldu. 


Sürekli Wakanda, Wakanda diyip duruyoruz ama, bu uzak Afrika ülkesi, sinematik evren içerisinde özellikle de Infinity War filmlerinde çok büyük yere sahip. Thanos'un peşinde olduğu taşlarda beşinin yerini geçmiş filmlerde gördük, öğrendik. Peki ya altıncı, yani son taş nerede? İşte onun ceva- da burada devreye giriyor. Kulislerde dönen 


ve gerçek olması 9699 ihtimale dayanan teoriye göre bu taş Wakanda'da yer alıyor. 
Oraya nasıl gelmiş olabilir derseniz, yine konuşulan teorilere göre bir Vibranyum elementi ile birlikte meteor yağmuru sonucu buraya ulaştı. Thanos'un taşları toplamak için dünyaya geldiğini biliyoruz. Eh, sıraya da Infinity War filminden önce de bu filmi koyduklarına göre altıncı taşı Wakanda topraklarında göreceğimiz aşikar. Bu yüzden bu ülkenin, MCU içerisindeki yeri oldukça büyük. Bu büyüklüğün derecesini de Nisan ayında Infinity War ile göreceğiz. 


Senaryoya değinirsek, T'Challa babasının ölümünün ardından yaşadığı durumlar sonrası Wakandaya geri döner. Burada artık hem süper kahraman kimliği hem de siyasetçi kimliği ile ülkesini korumak zorundadır. 
Yüksek vibranyum rezervleri nedeniyle tüm dünyanın gözü Wakanda üzerindeyken bunu 


yapması hiç kolay olmayacaktır. Bu nedenle ülkesini gelişmiş bir toplum haline getirmeyi amaç haline getirir. Fakat karşısında sürgünden yeni dönen Erik Killmonger' bulur. Killmonger, genç yaşta babasını kaybetmesinin ardından geçirdiği sürgün dönemi sonrası Wakanda'ya geri dönmüştür. Yeni kralın öngörüleri ise hiç ona göre değildir. Toplumun özüyle olan bağlantısının kopacağını savunarak T'Challa'ya kafa tutmaya kalkarak bir iç savaş yaratmaya 


Yönetmen Cooçler ve Dansi Gerira 


çalışır. Tüm bu zorlu ortam içerisinde barışı sağlamak ve kutsal çiçeği (ki Kara Panter öyküsünde bunu bulabilirsiniz) korumak yaşlı bekçi Zuri'ye düşer. T'Challa'ya ise Wakanda'nın dış dünyadaki en iyi kadın ajanı olan Okoye destekte bulunur. 


Oyuncu seçimlerine baktığımızda, baştan) 


aşağı özenli bir çalışma yürütüldüğünü görüyoruz. Erik Killmonger rolünde, yönetmenimiz Coogler ile Creed filminde yer alan Michael B. Jordan'ı görüyoruz. 
Kendisi son dönemde sinema kariyerinde güzel adımlar atmaya başladı. Yeni karşıla- 


şacağımız diğer rollerde ise Zuri olarak Forest Whitaker'ı, Okoye olarak ise kendisini The Walking Dead serisinde Michonne olarak tanıdığımız Danai Gurira'yı izliyoruz. Eskilerden kim var derseniz, Age of. 
Ultron ile MCU içerisine dahil olan Andy Serkis ve Martin Freeman' yine bu filmin. 
içerinde görebiliyoruz. İşin ilginç yanı ise baştan sona siyahi ekibin yer aldığı filmde tek beyazrol bu ikisine ait duruyor. . . 


Filme dair pek çok beklentiniz olabilir. 
Kesinlikle bunlardan biri de Kış Askeri'nin burada mı yoksa Infinity War'da mı dünyaya geri döneceği yönündedir. Aktör Sebastian Stan'ın açıklamalarına göre bu filmin içerisinde Kış Askeri'ni göremeyece, Kendisinin uyandırılması Avengers filminde anlatılacak. Bu nedenle de içinizde böyle bir beklenti oluşturmayın. 
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oskova'da yaşayan birbirine âşık 

iki genç, Veronika (Tatyana 

Samojlova) ve Boris (Aleksey Batalov) 2.Dünya Savaşı 'nın başlaması ile birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. 
Askere gönüllü yazılan Boris, Veronika'nın doğum gününden bir gün önce cephenin yolunu tutar. Hep bir umut yaşadığı olumsuzluklara rağmen sevgilisini umutsuzca bekler. Cephedeki arkadaşı onun öldüğünü söylese de inanmak istemez. 
Leylekler Uçarken, izlenmesi gereken ve zamanına göre kamera hareketlerinin serbestliği ile Altın Palmiye Ödülü kazanmış, herkese tavsiye ettiğim güzel bir savaş filmidir. 


Filmi ilk izlediğim zaman, sıradan, hani bizim eski Yeşilçam vari bir film olduğuna kanaat getirmiştim. Önceleri 1. Malatya Film Festivali'nde yabancı bir yönetmen sinema eğitimi verirken, bizlere bir görseli üç kez peş peşe göstermişti. Tabii biz klasik hataları buluyor diyorduk. Fakat sonra “Yönetmen olmak, başka izleyici olmak başka" demişti. Ünlü yönetmen bize Leylekler Uçarken filminin ödül almasını şu 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DÖN DEBİR BAK ŞU MAZİYE, NE DELİ 


LETYAT ZMURAYLI 


sözlerle dile getirdi. “Hiç denenmemiş kamera açılarını görebiliyor muşunuz?” 


Haklıydı! Veronika Ve Boris apartman dairesinde o sessiz atmosfer de aşklarını yaşarken bir kovalamaca sahnesi yaşanmış ve kamera bu sevgilileri sanki orada bizzat görüyormuşuz gib bizi filme dahil etmişti. 
Ödüllü bir filmdi ve zamanın ötesinden bir yapım gibi normal karşılamıştık. Merdivenlerden yukarıya çıkan çiftin mutlulukları ise maalesef yarım kalacaktı. O an'bu filmi. 
çabuk bulup izlemeliyim'demiştim. 


Çekimleri o yıllara göre efsane bir film olduğunu kavramak çok uzun sürmedi. 
Gürcistan doğumlu yönetmen “ Mikhail Kalatozov” yönetip izleyiciye sanki oradaymış ve bu acıyı çekmeye mahkummuş hissini uyandırıyordu. Savaş sahnelerini ise bir o kadar gerçekçi çekmiştir. Örmeğin savaş alanında bulunan iki asker ve çevrelerine baktığımız zaman gördüğüm şeyler şunlardı “Soğuk,yalnızlık,acımazsız bir dünya, çaresizlik ve sessizlik...” 


Her şey gibi burada da aşk vardı. Boris çok sevdiği ve evleneceği Veronika'dan savaş için 


THE CRANES ARE FLYİNG 


Gl 


1957 


Yönetmen: Mihail Kalatozov 
Senarist: Viktor Rozov 


Oyuncular: Tatiana Samoilova, Aleksev Batalov, Vasili Merkuryev, Svetlana Kharitonova, Valentin Zubkov, Aleksandr Shvorin 


MAMA 


bürcketyander. cam, 


ayrılmış ve en sevdiği kişiyi arkadaşına, kuzenine emanet etmiştir. 2. Dünya savaşı- nın karmaşıklığı arasında Boris'in kuzeni pek de rahat durmayacaktır. Veronika savaşın, gölgesinde biricik aşkını beklerken bu yapılanlar onu da etkilemeye yetecektir. 
Hepsini anlatırsak sizin izleme hevesini kırmak gibi olacağından detayları sizin keşfetmenizi istiyorum. Tabii ki zamanın propaganda unsurları da yerleştirilmiş. 
Masum bir aşk filmi beklemeyin. 


Leylekler Uçarken izlerken sizi sessiz bir ortam bekliyor. Her izlediğim de o sessizlik beni benden alıyor. Sanki dışarıda kocaman bir hayat yokmuşçasına çok berrak konuşmalar bulunuyor. Bu hissi Ayhan Işık'ın “Acı Hayat” filminde de hissetmiştim, Lakin bu bambaşka. Film sürüklenirken düşlere daldıran bir yapısı var. 


Sonuç olarak sanat merkezli bir film. 
Dram ve aşkı harmanlayıp size umut ile sunuyor. Düşüncelere yollayan bir sinema şaheseri olarak mutlaka izleyin diyerek sözlerimi noktalıyorum. Leylekler Uçarken bir masal ama nasıl biteceği size kalmış... 


JENNIFER LAWRENCE 


KONTROLÜ ELE GEÇİR 
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- — EVRENİNE HOŞGELDİNİZ 


Wes Ball'den 


ETKİLEYİCİ BİR 
LABİRENT HİKAYESİ 


DALMA 


Ocak 2018 tarihinde Sinemalara gelen 
26 Maze Runner serisinin son halkası 
“Labirent - Son İsyan”filmiyle birlikte 


bende Maze Runner sinema evrenine bir dalış yapayım dedim. 


umu 


Fantezi sinemasında yaşanan hareketlilik ve “Yüzüklerin Efendisi “serisinin gişelerde patlaması, “Harry Potter” serisinin bitmek bilmeyen gişe başansı sonucu, film yapımcıların hedefine eli ayağı düzgün fantezi bilim kurgu temalı roman serileri girdi diye biliriz. 
Hele de Açlık Oyunları serisinin sinemada tutması üzerine, bu tarz romanlar peş peşe sinemaya aktarılmaya başlanmıştı. Tabii arada kısmi başarı gösteren “Divergent”serisi gibi. 
yada sonunu getiremeyen “Ender” serisi gibi sadece ilk film sonrası devamı gelmeyen gişe hüsranları da mevcut. Bu tarz konseptleri kendine örnek almış olan Maze Runner ise oldukça şaşırtıcı bir şekilde sinema dünyasına başka bir roman üçlemesi kazandırdığını söyleye biliriz. 


Film serisi daha doğrusu Labirent roman üçlemesi, ABD'li yazar James Dashnerin 2009'da kaleme aldığı bir seridir. Bu seriyi oluşturan kitaplar Ölümcül Kaçış, Alev Deneyleri, Son İsyan. Bu romanların başansı sonrasında, Ölüm Emri ve Virüs Kodu adlı üçlemenin öncesini anlatan iki kitap daha yazmıştır yazarımız James Dashner. Bakalım ilk üçleme sinema yüzü gördükten sonra hikayemizin öncesini anlatan iki roman sinema yüzü görebilecek mi? Ama, şimdi öncelikle sinema evrenine dalalım derim. 


LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ 
(2014) 

Thomas bir asansörde uyandığında zihni bomboştur. Ailesini, evini veya oraya nasıl geldiğini anımsamamaktadır. Asansörün kapıları açıldığında Thomas kendini Kayran isimli, devasa taş duvarlarla çevrili geniş bir alanda ve burada yaşayan çocukların arasında bulur. Tıpkı Thomas gibi Kayranlılar da oraya neden ve nasıl geldiklerini bilmemektedir. Tek bildikleri çevrelerini saran Labirente çıkan taş kapıların her sabah açılıp her akşam kapandığı ve her otuz günde bir aralarına yeni bir çocuk katıldığıdır. Kimse Kayranda kalmak istemese de kurtulmak imkânsız görünmektedir. Yine de Thomas'ın içinde bir his, çıkış yolu bulabileceğini söylemektedir. Ama bunun için zihninin derinlerinde yatan sırları açığa çıkararak labirentin gizemini çözmesi gerekecektir. 


The Maze Runner'ın anafikri bu hikaye üzerine kurulu. Post apokaliptik (kıyamet sonrası) bir çağda geçen bu distopik seriyi yönetmesi için Wes Ball ile anlaşmaya varılır. 
Normalde uzun film çekmişliği olmayan bu arkadaşımızın bu filme kadar sadece üç tane 
kısa film çekmişliği mevcuttu. Son çektiği 2011 
tarihli “Rin” adlı kısa filmin uzun metrajlı bir versiyonunu çekmek için Fox Stüdyoları ile bir araya gelen Wes Ball'in vizyonuna hayran kalan yapımalar ona Labirent filmini çekmeyi teklif ettiler. O da bu şansı değerlendirmeyi kabul etti. Stüdyo büyük bir cesaret göstererek bir riske girdi. Ama riski azaltmak adına da bu tarz yapımlar için ayrılan büyük bir bütçe vermediler. Yönetmenimizde kendisine verilen 34 milyon dolar kazandıran bir canavar ortaya çıkartı. 
Bu büyüklükte ki bir filmden beklediğimiz kusursuz teknik uygulamalarını görebiliyoruz. 
Tabi burada da görüntü yönetmeni olan Enrigue Chediak'ın hakkını vermemiz gerek. Bizlere temiz ve net bir şekilde Labirent içindeki yaşa- mı oluşturan boyutları mükemmel bir şekilde taşımayı başarıyor. Eksi olarak göre bileceğimiz tek konuda biraz fazla omuz kamerası kullanıl - mış olmasıdır. Yönetmenimiz filmdeki gerilim, eğrilerini oluşturan dinamikleri sürekli olarak geliştirirken, Labirent içerisindeki muhteşem. 
manzarayı bizlere sunmaktan da geri kalmıyor. 
Ancak belli noktalarda da hikayeyi gözden kaçıra biliyoruz. Wes Ball'un hikayeyi bizlere nasıl hazırlayacağını bildiği kadar süre içerisinde heyecan dosacını, komplo mantık ve gerçekçi olmayan tüm kusurlardan yoksun bırakmaya çalıştığını göre biliyoruz. Hikaye genel anlamıylaseyircileri aynı filmin içerisinde olan baş karakterinde olduğu gibi karanlıkta bırakmaktadır. İzleyiciler için cevaplandırması gereken çok fazla soru işareti mevcut ve film de bu soru işaretlerine cevap vermiyor. Film ilerledikçe ufak tefek detaylar gün ışığına çıksa da yetersiz. 
kalıyor. Hikayemiz kanşık gözükse de birbiriyle bağlantılı birçok şeyde göre biliyoruz. Film kitaptaki kadar detaylandırılmamış olsa da kitaba sadık olduğunu belirtmek gerek. Burada Kitapları okuma fırsatı daha bulamadığımı da belirtmem gerek. Distopik bir gelecekte geçen The Maze Runner, benzeri olan Hunger Games kadar heyecan verici olmamasına rağmen daha ilgi çekici hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve gerilim duygusunu yüksekte tutmaya çalışan Ball'un özelikle Labirent'in içinde geçen 


ÜÇ KİTAPLIK ANA ÖYKÜNÜN YANI SIRA, 


aksiyon sahneleri belli bir noktaya kadar izleyicisini doyurmaya yetiyor. Fakat bir yerden sonra belki de filmin hikaye yapısıyla da doğru orantılı gidecek şekilde, bazı detaylar fazla abartılı bulabilirsiniz. Bu arada ilginç bir şekilde yönetmenimiz kendine Peter Brook'un çektiği “Lord of The Flies” (Sineklerin Tanrısı) adlı filmi kendine temel almış. Bu sayede Labirent içerisinde yaşanan gerilimi de güzel bir şekilde yansıtmayı başarıyor. 


Spoiler vermeden anlatılması güç olan The Maze Runner, oyuncu kadrosunda bulunan fazla tanınmayan ve yıpranmamış isimlerin de etkisiyle, hem türün hem de serinin takipçilerini tatmin edecek bir yapım ortaya çıkıyor. Oyunculuk konusunda öne çıkan isimlerden bir kaçı ise Teen Wolf dizisinden tanıdığımız baş karakterimizi oynayan Dylan O'Brien ve koşucu olarak tanıdığımız Minho karakterini oynayan Ki Hong Lee oluyor. Grubun arasında tek bayan karakteri Teresa'yı canlandıran Kaya Scodelario ise sönük kalıyor diye bilirim. 
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Filmin en büyük artısı da John Paesano'nun film için yazdığı müzikler. Film içerisinde mükemmel bir uyum sağlıyor. 


Bana ilginç gelen bir konuda film içerisinde sıkça kullanılan detaylar, harfler, bilim adamlarına göndermeler yapan karakter isimleriyle kelime oyunları oldu. Örnek mi istiyorsunuz: 


Karakterlerin adlarının birçoğu tarihsel figürlerden alınmış ve çoğu mucitler, matematikçiler, filozoflar veya bilim insanlarıdır: Thomas (Thomas Edison), Alby (Albert Einstein) , Newt (Isaac Newton), Chuck (Charles Darwin), Gally (Galileo), Teresa 
(Rahibe Teresa), 

Winston (Winston 
Churchill), Ben 
(Benjamin Franklin) 
ve Frypan. 


ÖLÜM EMRİ” VE “VİRÜS KODU” ADI 


LABİRENT: ALEV DENEYLERİ 
(2015) 


Thomas ve Kayranlı dostları şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadırlar. İsyan (WCKD ) olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuçlarına ulaşmak ilk hedeftir. 


“Hunger Games” (Açlık Oyunları) ve “Divergent” (Uyumsuz) sosyolojik bilimkurgunun yeni bir alt türünü oluşturan ilk örneklerinden olsa da. Labirent serisi de artık bu örneklerden bir tanesi sayılır. Sosyolojik bilimkurgunun son zamanlarda mo- da olan bu yeni türünde, karakterler genellikle gençlerden oluşmakta. Post-apokaliptik(kıyamet sonrası) uygarlığın yıkımı sadece eski düzenin yıkılması değil ayrıca nüfusun büyük ölçüde yok olmasıdır. Teknolojide belirgin bir gerileme ve ekolojide belirgin bir değişim yoktur. Dahası iyi veya kötü 


Ş Pe bir düzen vardır ve hikayenin başladığı 


andan itibaren bu yeni düzeni yıkmaya 


N çalışan unsurlara şahit oluruz. 


İLE LABİRENT ÖNCESİNİ ANLATAN İKİ KİTAP DAHA ÜLKEMİZDE YAYINLANDI 


Evet, ilk filmin muazzam başarısından sonra The Maze Runner'ın devam filmi Maze Runner: The Scorch Trials (Labirent - Alev Deneyleri ) gelmesinden daha doğal bir şey olamazdı. Birkaç açıdan farklı gelen tarzıyla izleyicileri etkilemeyi de başarmıştı. Normal şartlarda büyük stüdyolar bu tarz yapımların devam filmini çekmeden önce bir bekle ve gör politikası güderler. Lakin filmin beklenen süreden daha çabuk çekilmesi ve ön gösterimde olumlu eleştiriler alması üzerine devam projesine hemen yeşil ışık yakılmıştı. 
Bu sefer kazın geleceği yerden tavuk esirgenmez mantığını yürüten stüdyo bütçeyi neredeyse iki katına çıkararak 61 milyon dolarlık bir para ayırmışlar. Ve oyuncu kadrosunda Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Will Poulter, Patricia Clarkson, Rosa Salazar, Aidan Gillen ve Giancarlo Esposito gibi isimler yer vererek büyük bir değişiklik yapmamışlar. Aynı zamanda serinin ilk filminde yönetmen koltuğunda gördüğümüz Wes Ball, kendini kanıtlamanın verdiği öz güvenle, ikinci filmin de yönetmenliğini üstleniyor. 


İlk filmin sonunda Labirent'ten kaçıp sağ kalmayı başaran ekibi yeni maceraların beklediği zaten belliydi. Hiçbir şeyin bitmediği, her şeyin yeni den başlayacağı mesaj olarak ilk film sonunda verilmişti. 


Stüdyo ilk filmin başarısından ötürü 


bufilme 61 Milyon $ bütçe ayırmıştır 


Yine ilk filmde olduğu gibi Thomas karakterine yüklenen yapım ilk filmdeki birçok unsuru da koruyarak devam ediyor. Bunlardan biride, grubun her şartta, devamlı olarak birbirinin arkasını kollaması gibi. Kimseyi arkada bırakmayışları, dostluk hissini seyirci gözünde kuvvetlendirirken, hikayenin 


gerçekçiliğini de sorgulamamıza sebep oluyor. İlk filmde tanıştığımız karakterler yeni hikayede bir gelişme göstermiyor ol ması ve aksine amaçsız bir şekilde oradan oraya koşuyor gibi gözükmeleri ne yazık ki bu yapımın en büyük eksilerinden biri olarak gözümüze batıyor. Bir konuda hikayenin Thomas karakterinin üstüne bu kadar kurul muş olması ve Kayranlı diğer ekibin sadece bir figüran gibi durmasına sebep olması eksi puan olarak haneye yazılıyor. Ancak bu noktada Dylan O'Brien'ın başrolde gösterdiği oyunculuğu devreye giriyor ve onun performansı göz dolduruyor. Ona Ki Hong Lee, Thomas Brodie-Sangster ve ilk filmde silik kalan Kaya Scodelario eşlik etmesi bir nebze de olsa işi kotarıyor. Bu da 131 dakikayı daha seyredilir hale sokuyor. İlk yapıma göre daha çok aksiyon sahnesi içeren yapım, hikayedeki gizem unsurundan feragat etmek zorunda kalıyor. Sürekli bir kaçış hikayesi anlatıyor olmaları hikaye anlatımında film süresini oldukça uzatmalarına sebep oluyor. 
Ama işin garibi yinede kendisini izletmeyi başarıyor. 


Yapımımız bu açıdan aslında son zamanların gençlik bazlı aksiyon yapımlarından. 
farklı bir şey vaat etmiyor. Bir çok kitap uyarlaması serilerin uyguladığı formülle ile yola devam ediyor. Filmin en doğru yaptığı şeyler ise Kamera görüntülerin ilgi çekici olması. Bu da kameraların arkasında ki görüntü yönetmeni olan Gyula Pados'un başarısına da bağlı. CGİ efektlerinin mükemmel olması ve Heyecan verici aksiyon sahnelerine sahip olması. Hikaye konusunda ilk 
yapımın arkasında kalsa da gişede yine 312 
milyon dolar gibi güzel bir hasılat elde etmesi stüdyoyu sevindirmiştir. Umarım bu tarz gişe başarası gençleri daha kapsamlı bilim kurgu yapımlara yaklaştırmasını sağlar. 


LABİRENT: SON İSYAN 
(2018) 


Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları “ tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı. « pençesinde tutan acımasız organizasyon W..CK.E.D'e direnen isyancı grup Right 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Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup. 
kendini bir kez daha W..C.K.E.D'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. 
Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. 
Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir. 


Edebiyat dünyasının popüler kültür ayağında güçlü bir ilgi uyandırmayı başaran labirent serisi, son birkaç yıldır distopik film evreninin en popüler filmleri arasında yerini almayı başardığını görüyoruz. Bu üçleme serisinin son ayağı olan “Labirent — Son İsyan” aslında geçtiğimiz 2017 senesinin Şubat ayında vizyona girmesi beklenirken, başrol oyuncumuz 26 yaşlarında ki Dylan 0'Brien'nin ironik bir şekilde, filmin en zor 


© we en tehlikeli sahnesi olan tren kovalamaca 


"ve kaçırma sahnesinde ağır bir şekilde yaralanması nedeniyle bir seneliğine ertelenmiş olmasıdır. İronik çünkü yaralanmanın ve 


Serinin önceki iki filmini de yöneten ve hayatının bu kısmına kadar başka bir uzun metrajlı film çekmemiş olan yönetmenimiz. 
Wes Ball ilk filmin atmosferine yaklaşamamış olsa da ikincinin hikaye anlatım konusunda yaşadığı sıkıntıları bu üçün bölümde yeni bir anlatım tarzıyla atlatmış gözüküyor. 
Bölümler arasında ki geçiş ve boşlukları güzel bir şekilde kapatan, ayrıca bölümler arasındaki aynı ritmi koruma açısından iyi iş çıkardığını söyleye bilirim. Bu üçüncü ve şimdilik son bölüm için aldığı 62 milyon dolarlık bütçenin hakkını ilk bakışta vermiş gözi Kendisinin yakalamış olduğu bu üç ik başarı hikayesinden sonra kendisi benim yakından izleme radarıma takılmış bulunuyor. 


Labirent — Son İsyan ile yeni bir şeyler anlatma bakımından biraz kısıtlı kaldığını gör sekte, serinin hitap ettiği kitleyi mutlu edeceği de kesin gözüküyor. Yönetmenimiz. 
Wes Ball'in seriye kattığı küçük değişiklikler sayesinde, , roman serisinin hayranlarını bir. 
noktaya kadar tatmin etmeyi başaracak gibi. 
gözüküyor. Burada tekrardan şunu itiraf et- 


etmeliyim ki Roman serisini okuma fırsatı daha bulamadım. Peki o zaman roman serisi hayranlarının nasılda tatmin olacağını biliyorsunuz diye soracak olursanız, bir çok hayranın açıklamalarını dikkate aldığımı söyleye bilirim. 


Filmdeki hikaye ilerleyişi, karakter yorumlayışı, atmosferi yerli yerinde ilerlediğini göre biliyoruz. Bir çok izleyiciyi memnun edecek aksiyon sahnelerine de sahip olduğunu söyleye bilirim, Sağlam bir açılış sahnesi ile seyircileri kendine bağlamayı başaran yönetmenimiz burada birazda “Mad Max -Fury Road”adlı filmden esinlendi diye bilirim. Bu benim açımdan kötü bir şey değil. 
Güzel bir aksiyon filmi izlemek istiyorsanız, serinin hayranı olmasanız da film vizyondan kalkmadan sinemaya koşun derim. Çünkü aksiyon türünün tüm kurallarına harfiyen uymaya çalışan bir yapım var. Dediğim gibi. 
hatırı sayılır güzel bir açılışla seyirciyi kendine bağlamayı başaran ve beli aralıklarla heyecanı artıran ve sıkıcı olmamayı başaran yapımız, hikaye anlatım konusunda zayıf kalsa da sizi tatmin edecektir. 


etmeliyim ki Roman serisini okuma fırsatı daha bulamadım. Peki o zaman roman serisi hayranlarının nasılda tatmin olacağını biliyorsunuz diye soracak olursanız, bir çok hayranın açıklamalarını dikkate aldığımı söyleye bilirim. 


Filmdeki hikaye ilerleyişi, karakter yorumlayışı, atmosferi yerli yerinde ilerlediğini göre biliyoruz. Bir çok izleyiciyi memnun edecek aksiyon sahnelerine de sahip olduğunu söyleye bilirim. Sağlam bir açılış sahnesi ile seyircileri kendine bağlamayı başaran yönetmenimiz burada birazda "Mad Max - Fury Road” adlı filmden esinlendi diye bilirim. Bu benim açımdan kötü bir şey değil. 
Güzel bir aksiyon filmi izlemek istiyorsanız, serinin hayranı olmasanız da film vizyondan kalkmadan sinemaya koşun derim. Çünkü aksiyon türünün tüm kurallarına harfiyen uymaya çalışan bir yapım var. Dediğim gibi hatırı sayılır güzel bir açılışla seyirciyi kendine bağlamayı başaran ve beli aralıklarla heyecanı artıran ve sıkıcı olmamayı başaran yapımız, hikaye anlatım konusunda zayıf kalsa da sizi tatmin edecektir. Yapımın en 


zayıf yönlerini ele alacak olursak o da rollerini canlandırmaya çalışan oyuncular olarak gözüküyor. Bu da hikayenin zayıf kalmasına bağlaya biliriz. Bu sefer öne çıkan Newt rolündeki Thomas Brodie-Sangster ve Brenda rolü ile Rosa Salazar oluyor. Bunların dışında serinin tüm müziklerini yapmış olan John Paesano'nun güçlü müziği dikkatleri çeken unsur oluyor. Film içerisinde uyumu ve geçişlerde heyecanın artıran faktör olarak kulağımızın pasını alıyor. 


Bu serinin sonunu anlatan yapımın hak ettiği epik bir son finale kavuşamamış olması en ik kusuru olarak gözüme batıyor. Son olarak ta filmde yer alan WCKD yönetim kurul üyelerin bir araya geldiği bir sahnede, tek bir söz dahi söylemeyen ve sesiz kalan üyeyi roman serisinin yazarı James Dashner canlandırdığını söylemem gerek. 


Eğer bu seriyi seyretmediyseniz bu sinematik evrene bir dalış yapmanızı tasfiye ederim. Bense en yakın bir zamanda Labirentin roman evrenine dalacağım . 
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Dylan 0'Brien'ın böcüğımı kırdığı çekimlerin ardından, film sonunda vizyona girdi 


Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure) filmi hikayenin başlangıç filmi olan Labirent (The Maze Runner) filminden 4, ikinci film olan Labirent: Ölümcül Kaçış (Maze Runner: The Scorch Trials) filminden 3 sene sonra hikayesini tamamlamak üzere sinemalara geri döndü. Yapım aşamasında başrol oyuncusu Dylan O'Brien'ın geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle film çekimleri bir süre aksadığı için filmin vizyona girmesi diğer film serilerine göre daha uzun sürdü. İyileşme sürecini tamamladıktan sonra sinemalara hızlı bir geri dönüş yapan Dylan O'Brien bir sene içerisinde hem Labirent serisini hem de Suikastçi (American Assasin) filmini tamamladı. Ayrıca oyuncuya şöhretin kapılarını açan Genç Kurt (Teen Wolf) dizisinin final bölümlerine dahil oldu. 


İlk iki filmin neredeyse tüm oyuncuların yapıma tekrar döndüğü film de Dylan 0'Brien'a Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster ve Ki Hong Lee gibi oyuncular eşlik etti. 2008 senesinde Alacakaranlık serisi ile başlayan kitap uyarlaması gençlik filmlerinin büyük başarı göstermesi sonrasında Labirent serisi de vizyonda kendine yer 


nları (Hunger Games) ve Uyumsuz (Divergent) gibi film serilerinden sonra Labirent filmi de elde ettiği başarı ve kar ile yapımcıların yüzünü güldürdü ve serinin devam filmlerinin çekimlerine hızlıca başlandı. Son dönemlerde vizyona giren Beşinci Dalga (The Sth Wave) gibi serilerin başarısız tablo çizmesin- den ve araya giren kaza olayı ile birlikte filmin yapımına süresiz olarak ara verilmesinden sonra filmin son halkasının vizyona girip girmeyeceği uzun süredir konuşuluyordu. Filmin çekimine devam. 
edilen zamanda ise vizyonda elde edeceği başarı uzunca süre merak konusu olarak kaldı. 


Filmin başarılı sayılabilecek bir rehine kurtarma sahnesi ile başladığını söyleyebiliriz. İronik bir şekilde kitap serisinde bile yer almayan bu sekans, çekimlerinin en tehlikeli olduğu ve filmi durma noktasına getiren kazanın yaşandığı kısımdır. Aksiyon dolu sahnelerin ardından ilk iki filmde gördüğümüz olayların nedenlerini tam olarak anladığımız gelişme kısmında film her ne kadar Hollywood aksiyon filmlerinde gördüğümüz klişeleri barındırıyor olsa da belli bir kalite çizgisini yakaladığını 


buldu. Başarılı girişimler olan Açlık Oyu- 


söyleyebiliriz. Matrix filminin başlattığı seçilmiş kişi olgusu üzerinden uzunca bir süre devam edilmesi sürpriz olabilecek bir sonu engellese de ağızda güzel bir tat bırakan bir filmle karşı karşıyayız. 


İnsanlığın sonunun gelmesine sayılı günler kalan distopik bir dünyada, hava ile yayılan ve insanları son dönemin gözde hastalığı hızlı vampirlere çeviren bir virüsün panzehirini bulma çalışmalarını ve bu çalışmalar için kobay olarak kullanılan, isyan etmeye hazır ve bu isyanı kanının son damlasına kadar yaşatacak gençleri izlediğimiz filmin sonunun kapalı olarak bitmesinin yanında yeni filmlere de konu olabilecek bazı detaylar bırakılmış. Bu hali ile seriye yeni filmler gelir mi gelmez mi bilemeyiz ama ilk 2 haftanın gişe rakamları itibariyle en az bir devam filminin çekilmesi bizi şaşırtmayacaktır. 


CEBİMDEKİ «YABANCI 


/ : il 
Filmde Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, €- İ 
Çağlar Çorumlu, Lyla Lydia Tuğutlu, 4 

Serkan Altınorak, Şebnem Bozoklu t./ ve Şükrü Özyildiz yeralıyor. İ n 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İZLERKEN HER 


DAKİKA İLİŞKİNİZİ 
VE HAYATINIZI 
SORGULAYACAK, 
KUŞKULAR İÇİNDE 
BOĞULACAKSINIZ. 
TEDİRGİN OLMAYA 
HAZIR MISINIZ? 
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NETFLIX ORIGINAL 


| CASA ve PAPEL 


“PLAN İŞLEDİĞİNDE 
HER ŞEY BAŞARI 


İLE SONUÇ 


LANIR” 


KEYİFLİ BİR SOYGUN FİLMİ İZLEMEYELİ NE KADAR OLDU? PEKİ YA DİZİ DİYE SORSAM? 


inema tarihine baktığı- : 
mızda soygun temalı 


filmler daima bu cami anın kurtarıcısı olmuştur. 


“Ocean's Eleven” “İçerideki 
Adam” vb yapımları bu kategoriye en iyi örnek olarak gösterebiliriz. 


Söz konusu dizi sektörü olunca da işler biraz değişiyor. 
Çünkü sinemada başarılı olan bu tür, maalesef dizi alemin- de o kadar başarılı ekrana yansıtılamıyor. Şu ana kadar 
Hustle harici net bir soygun temalı, güzel diyebileceğimiz dizi hatırlamıyorum. Fakat iş- 


ler artık değişmiş vaziyette. 


Netflix'in dizi sektörüne getirdiği amansız yenilik bu türü de etkilemiş olacak ki 


karşımızda “La Casa De Papel” : 
: herbiri kendisine bir şehir adı 
: seçerek bunu kullanacaktır. 

: Enönemli kural ise, kimse bir 


gibi sağlam ve enteresan sayılacak soygun temalı bir dizi görüyoruz. Evet kendisi Netflix'in 2017'de çıkarttığı, 
ama ne hikmetse asıl etkiyi 2 
sezonu ile yaratan yeni dizisi 


Başta da dedik ya, bu türd bir dizi ya da film yapmak zordur diye. İşte De Papel bunu çok iyi başarmış durum: 


: da. Özellikle konusundaki 


; farklılık ilk dakikadan itibaren 
: kendini hissettiriyor. 


Konusu Nedir? 
Profesör lakaplı gizemli bir 


: suç dehası, sabıkalarıyla nam 
: salmış isimlere beklenme- 

: dik bir iş teklifi götürür. Tek- 
: lifegöre İspanya Kraliyet 

: Darphanesine girilecek ve re- 
: hinelerile polise karşı tuhaf 


bir oyun oynanacaktır. Her oyunda olduğu gibi bunda da 


* bazı kurallar yer alır. Ekipte 
: yeralan sekiz kişi asla yakın 
: ilişki kurmayacaktır. Kimse 


birbirinin ismini bilmeyecek, 


polis veya rehineyi öldürmeyecektir. Tabii her işte olduğu gibi bunda da işler beklenildiği gibi gitmez ve profesörün planında aksaklıklar meydana gelir. Darphane içerisine kendini kilitleyen ekip, profesörün dışarıdan yönlendirmeleri, le planı uygulamaya başlar. 


ONLARLA TANIŞMAYA 
HAZIR MISINIZ? 


EN; 
1 
ke 


Kendisi operasyonun asıl beyni konumundadır. Ekipte sabıka kaydı olmayan tek adamdır. 


Soygun konusunda ustalaşmış biridir. Erkek arkadaşı dahil üç kişiyi öldürmekten aranıyor. 


pr? 


Kilit konusunda ustalaşmuş bir hırsızdır. Oğlu Denver nedeniyle ekibe dahil oldu. 


Ekibin lideridir. Takı hırsızlığı konusunda uzmandır.Yüksek yaşam standartlarını korumak için suç dünyasına girdi. 


Teknoloji uzmanı ve hackerdir. 
Yeteneklerine rağmen olgunaşmamış bir duruşa sahiptir. 
İnterpol tarafından yakalanınca profesör tarafından kurtarılmıştır. 


po GENEL BAKIŞ 


BEN BU DİZİYİ 
NEDEN 

İZLEMELİYİM? 

GELİN SEBEPLERİNE İN 
HEP BERABER BAKALIM . 


Pp 
- 


SENARYO 

Orijinal senaryosu dizinin en büyük kozu, Alışık olduğumuz soygun hikayelerinin aksine ortada daha büyük bir oyun dönmekte. 


OYUNCULUK 

Ortada güzel bir senaryo olur da, kötü oyunculuk beklenir mi? Bir iki isim haricinde tüm oyuncular size kendi karakterini sevdirmeye başlıyor. 


GÖRSELLİK ZEKİCE PLANLAR 

Tamam içeriğinde görsel bir şölen yok Her bölüm sıradan bir öykü gibi başlı- fakat kostümlerin ve tasarımların dizi- yor, fakat sonradan her defasında işin ye farklı ve etkileyici bir hava kattığını rengi değişerek olaylar zekice işlenmiş asla inkar edemeyiz. kurgular haline geliyor. 


öd 
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İSPANYOL ESİNTİSİ 

Dizi bir Netflix dizisi olsa da, baştan sona ispanyolca çekilmiş halde. Haliyle de İngilizce yerine İspanyolca bir dizi izlemiş oluyorsunuz. Bu da seyirciye izlerken farklı bir tad katıyor. 


ÖZGÜR! 


JÜĞÜN ELLİ 


TONU 


ARTIK KURAL YOK 
GERÇEK AŞK VAR! 


AYAMAMA LALA YAYLAYA LYA 


»» 
zgürlüğün Elli Tonu, hayranlarının büyük O bekleyişinin ardından geçtiğimiz hafta vizyona girmiş oldu. Erika Mitcell'in, E.LJames mahlası (takma adi) ile kaleme aldığı “Elli Ton” serisinin son uyarlaması olan 


“Özgürlüğün Elli Tonu” Anastasia ve Grey arasındaki birlikteliğin finalini bizlere yaşatıyor. 


Dünya genelinde 100 milyondan fazla satan kitap serisi E.LJameste üç yıl önce Hollywood'un kapılarını aralamış oldu. Öyle ki film hakları için her bir filme 5 milyon dolar ödendiği söylentisi bile mevcut. Kimine göre seks kokan, kimine göre ise alt metni itibariyle toplumsal mesaj veren bir seri olsa da, seyirciyi ikiye böldüğü açıkça ortada. Evet bu kutuplaşmanın ben ne tarafinda yer alıyorum. 
derseniz, kesinlikle toplumsal mesaj verdiği kanaatindeyim. Seks kısmına odaklanmak anlamsız bir kavgaya tutuşmaktan farksız oluyor. Bu konu hakkında Madonna'nın bile “Film, seksi yaşamayanlar için çok seksi gelebilir” yorumu var. Yani filme bu gözle bakmak hata olur. Peki neden? 


İlk filmde bize verilen alt metinde“Grey'in çocukken cinsel istismara uğraması, onu ileriki yaşlarda BDSM tarzına yönelttiğini” vurguladılar. Aslında burada “istismar kurbanı bireylerin ileriki dönemlerde büyük sorunlar yaşayacağı” güzelce vurgulanmıştı. Tabii toplum olarak, biz veya diğer ülke bireyleri ekran önündekine odaklandığımızdan, filmin alt metnini boş vererek sevişme sahneleri ile filmi değerlendiriyoruz. Ha, film normal de millet mi karalıyor? 


Asla öyle değil. İçeriğinde aşırı seks eğilimi dolu sahneler mevcut. Fakat şöyle de düşünmek gerekir, “BDSM bir bireyi, cinsel istismar sonrası cinsel şiddete yönelen veya kendini cinselliğe veren bir bireyi başka nasıl anlatabilirlerdi ki?” 


Herfinal filminde olduğu gibi şöyle geçmişe bakınca, bu serinin de başlangıcında ne gülünç haberler okuduğumuzu hatırlıyor musunuz? 
Mesela Grey rolü için Charlie Hunnam seçildiğinde hayranlar yeri göğü inletmiş, katiyen istememişti. Ardındansa rol belli başlı nedenlerle Jamie Doman'a verilmiş, hayranlar busefer daha da hiddetlenmişti. Fakat şu an görüyoruz ki, Dakota Johnson ve Jamie Dorman'dan başka bu rolleri ekranda yansıtabilecek başka ikili olamazmış. Tamam şimdi hayranlar bizi “ama kitap tasvirlerine uymuyorlar” diyerek taşlamasın. Hangi uyarlamada karakterler birebir uyuyor ki? Şöyle de bir gerçek var ki, ilk iki film 950 milyon dolar gibi bir hasılatla gayet güzel şekilde gişeden, dönmüş durumda. 


İlk filmde sorunları ile boğuşarak yaşayan Christian ve onunla ilk ke tanışarak kapılan Anastasia'nın öy filmde ise Christian'ın değişik dünyasına ayak uyduramayak ayrılan Anastasia'nın tüm zorluklara göğüs gererek tekrardan Christian'a belli şartlar altında dönüşünü izledik. Bufinal bölümünde ise, aralarındaki aşkın gerçekliğini görecek, daha insanal duygulara teslim. 
oluşlarını izleyeceğiz. Ayrıca Anastasia ve Christian'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. 
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DAKOTA 
JONNSON ? 


AVASTASIA STEELE 


Seride son filme geldik çattık. Artık nasıl hissediyorsun? 
Nostaljik bir hava hissediyorum. Bu deneyim için teşekkür etmem gerekiyor. Yeni projeler içinse heyecanlıyım. 


Çekimlerin son günü nasıl geçti? 

Olağanüstüydü, tüm gece çekimleri tamamlamak için çalıştık ve sabahın ilk ışıklarıyla işimizin biteceğini biliyorduk. Fakat gün hiç doğmayacakmış gibi geliyordu. Bu anı uzunca süre bekledik ve sonunda güneş doğar doğmaz çekimleri tamamladık. 


Bir önceki filmde Anastasia, Grey ile tekrardan bir ilişki içerisine giriyor fakat bu sefer bazı şartları vardı. Bu filmde ilişkileri nasıl gelişiyor? 

Sanırım bu filmde her ikisi de kontrollü olmaları gerektiğini anladılar. Evlenmeye karar verdikleri için ilişkilerine odaklanarak daha bilinçli bir yaşam sürmek istiyorlar. Böylelikle dışarıdan, gelecek tehlikelere karşı daha sağlam durabilecekler. 
Anastasia'da kendisinin cinsel ve baskın tarafını kabullenmeye başlamış oldu. 


Peki evlilik ile nasıl başa çıkıyor? 

Evliliğin ona daha büyük sorumluluklar yükleyeceğini düşünüyor. 
Artık söz konusu olan sadece onun hayatı değil, aynı zamanda kocası ve belki de çocuklarının hayatlarıdır. Bence evlilik kavramı tam ona göre bir şey. 


Düğün sahnesini nasıl çektiniz? 

Komik ve tuhaftı. Daha önce hiç düğün sahnesi çekmemiştim. 
Fakat harikaydı, çünkü şu ana kadarki tüm oyuncular orada bir aradaydı. Birlikte hep beraber olmak her zaman iyidir. 


Önceki filmlerde olduğu gibi, bunda da mizahi unsurlara yer var mı? 
Kesinlikle, bu filmde komik ve rahatlatıcı sahneler göreceksiniz. 


Böyle sahnelerde gülmeden oynamak zor mu oluyor? 
Ah, evet. Kendinizi tutmak zorunda kalıyorsunuz. 


Christian Grey oldukç; rmaşık bir insan. Jamie'nin bu role neler kattığını di üyorsun? 

Jamie'de rolü gibi karmaşık biri. Bunun da role güzel bir vurgu kazandırdığını düşünüyorum. Christian oldukça soğuk ve içine kapanmış bir karakter olabilirdi. Ancak Jamie onu daha sıcak ve yumuşak biri olarak yansıtmayı başardı. 


Ve ikiniz de üç film boyunca güzel bir dostluk geliştirdiniz. 

Kesinlikle öyle, daima arkadaş olarak kalacağımızı hissediyorum. 
Bu serüvene beraber daldık ve benimle birlikte bu tecrübenin, neye benzediğini bilen en yakın kişi oydu. 


Aranızdaki bu ilişki ve uyum, samimi sahneleri çekmenize nasıl yardımcı oldu? 

Eğer bu kadar iyi anlaşamasaydık, işimiz gerçekten çok zor olurdu. Yakın sahne çekimleri asla rahat değildir ve filmler ilerledikçe olaylar daha da gelişmeye başlar. Yani ona güvenmeeydim, çekimler kabus gibi geçerdi. 


Aslında her şeyin merkezinde birbirlerini seven iki insanın hikayesi var. 

Aynen öyle. Bence Christian ve Anastasia birbirlerini buluyorlar. 
Derinlerde gerçek bir sevgi var ve bunu doyasıya yaşıyorlar. Onlar için bu dünyada başka kimse yok. 


Ancak aşkları her filmde bir teste tabi tutuluyor. Bu filmde yüzleşmeleri gereken en büyük zorluk nedir? 

En büyük sınavları, daha kendilerini hazır hissetmeden bebek sahibi olmaları. Bu da Christian'ın özgür kalan bir parçasını kaybetmesine yol açıyor ve Anastasia'ya karşı beklenmedik bir tavır takınıyor. Aynı zamanda onlarla uğraşarak ilişkilerini mahvetmek isteyen birkaç kişi mevcut. Jack Hyde bu filmde geri geliyor ve sanırım ruh hali pek de iyi sayılmaz. 


Anastasia artık ikonik bir karakter sayılır. Onu nasıl tanımlıyorsun? 

Onu çok onurlu bir kadın olarak görüyorum. Zeki, sert, onurlu ve zarif sayılır. Kendine ve diğer insanlara EM Merhametli 


Üçfilm boyunca olgunlaşması hakkında neler söylersin? 
Anastasia'nın duygusal ve psikolojik zorlukları mevcut. Korunaklı bir ortamda, yarı saf görünüşüyle sert, cesur ve etkileyici olmayı başarmak zorunda. Bunlar onda en çok hayran olduğum özellikler diyebilirim. Asla taviz veren biri değil. Bu onun gibi. 
kadınlara güzel bir rol model olmasını sağlıyor. 


, ANASTASİA ZİP » 
şTl BENLİĞİNİ 
VE GÜÇLÜ | 


ADIN OLDU 


Serinin son filmi de tamamlandığına göre, bu yolculuğu ardında nasıl bırakıyorsun? 

Benim için çok zengin bir deneyim oldu. Pek çok insanın beğendiği bir işin parçası olmak çok güzel. 


Christian ve Anastasia'nın ilişkisi bu filmde nasıl bir ilerleme yaşıyor? 

Bence ilişkileri daha sağlam ve pozitif bir ilerleme içerisinde. 
Evlendikleri andan itibaren normal bir çift gibi görünüyorlar. 


İleri tekrar bir teste tabi tutuluyor değil mi? 
Evet, özellikle Anastasia'nın eski patronu Jack'in tekrardan olaylara dahil olması, filmde gerilim dolu dakikaların yaşanmasına neden oluyor. Ve aslında evlilikte kendi içerisinde bir test sayılır. 


Bu da demek oluyor ki, filmde bizi biraz hareketli sahneler bekliyor. 

Kesinlikle çok fazla hareketli olay mevcut. İkinci ve üçüncü filmleri aynı anda çekmiş olsak da, bu filmde daha farklı şeyler hissettim. Bu sefer aynağı ben değildim fakat etrafı kızıştıran biri gibi görünüyorum. 


Grinin Elli Tonu'nda Christan'ı, Anastasia üzerinde kontrol sağlamaya çalışırken izledik. Daha sonra Karanlığın Elli Tonu'nda bazı şartlarla Anastasia'nın ona geri döndüğünü gördük. Bu filmde, dengeler nasıl ilerliyor? 

Ewliliklerinden ötürü bir uzlaşma içerisine giriyorlar. Bu da hayatlarını daha kolay yaşamalarını sağlıyor. 


Peki karakterinin davranışları hakkında ne söyleyebilirsin? 

Bu filmde Christian'ın adil, anlayışlı ve daha insani bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyoruz. Onunla ilk karşılaştığımızda anlaşılması zor biriydi. Fakat artık onu anlamak hiç de zor değil. 


Kompleksli bir karakteri oynamak, oyuncu açısından zor olmalı değil mi? 

Evet, onu oynamak zor ve çok tatmin edici. İlk filmde işimin daha zor olduğunu düşünüyordum. Sonuçta soğuk ve anlaşılması zor birini oynamak zorundaydım. Ancak bu zamanla hoşuma gitmeye başladı. 


İkinci ve üçüncü filmi aynı anda çekmek nasıl bir deneyimdi? 


DONAN 


CURISTLAN GREY 


Bence stüdyo, oyuncular ve ekip açısından herkes için faydalı oldu. Hem zamanlamayı hem de enerjimizi kontrol etmemize fayda sağladı. Açıkçası çekimlerin ardından başka bir filmde çalışarak tekrar aynı sete geri dönmekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm çekimleri aynı anda sonlandırmış oluyorsun. 


Çekimler için Avrupa'ya geldiniz değil mi? 

Evet bunu sonlara doğru yapmış olduk. Fransa'ya uçtum. 
Program sade olduğundan çok rahat geçti. Balayı sahnelerini çekerken eğlenebileceğimiz bazı boşluklar bulduk. Ortam gayet güzeldi. 


Dakota ile çok iyi uyum sağladığınız ve anlaştığınızı görüyoruz. 

İkimiz de çok meraklıyız. Dakota ile bu işe başlarken bir uyum. 
yakalamamız gerekiyordu ve bunu başardık. Bundan sonra da arkadaş olarak kalacağımıza eminim. Bu yolculuğa birlikte çıktık. 
Değerini gerçekten biliyoruz. Rollerin kariyerimize ve kişiliklerimize olan etkisi nedeniyle unutulmayacağımızı biliyoruz. Bu sonsuza dek sürecek olan bir bağ sayılır. 


Anastasia'nın ilk filmden son filme kadarki değişiğimi hakkında ne söyleyebilirsin? 

Bence Anastasia olgunlaştı, benliğini buldu ve güçlü kararlar alan bir kadın haline geldi. Christian'a duyduğu sevginin değeri bu filmde ortaya çıkıyor. 


Birbirlerine olan tutku daha da mı gelişti? 

Evet, bu bakımdan doyumsuzlar ve birbirlerinden tam olarak yararlanamıyorlar. Sanırım ikisi de bu tutkuya ve şehvete muhtaç olduklarının farkına varıyorlar. Bu his üçüncü filmde daha da artmış vaziyette. 


Dakota ile olan dostluğunuz, bu sahnelerin çekimlerinde sizi rahatlattı mı? 

İlk başlarda birbirimizi tanımaya yeni başladığımız için sorun oluyordu fakat artık birbirimize karşı olan güvenimiz ve dostluğumuz nedeniyle bir sorun hissetmiyorum. 


Güldüğünüz sahnelerde seni mi durdurmak daha zor, yoksa Dakota'yı mı? 

Kesinlikle Dakota'yı. Çünkü o gülmeye başlarsa, asla durduramazsınız. Gözlerinden yaş gelene kadar gülen biri. 
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ORGANİK ZOMBİLER 
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İtalyanca”Le Notti Del Terrore” İngilizce “Burial Ground: The Nights of Terror” ve Türkiye'de ki adı ile “Vahşet Gecesi”filmi 80'ler VAS kuşağının en gözde filmlerinden biri olmuştu. Slasher filmlerden çok, ezberleyecek kadar bu filmi izlemiştim. Vahşet Gecesi, İtalyan yönetmen “Lucio Fulci”"nin “Zombi 11” filminin birebir kopyası zannedilse de, aslında öyle değildir. Benzerlikler gözden kaçmaz, fakat Zombi Il 

filmini dikkatlice izlediğim için benzer yanları olmasına rağmen, Vahşet Gecesi korkuyu başlı başına vermiştir. 2010 Yılında Zombi 2 filmini 


ilm, denizin ortasında ıssız gemi ile 

başlasa da filmin konusundan heyecanlanacağımız ve korkacağımız belli gibi, Lucio Fulci yönetmenliğinde güzel bir zombi filmi! Yalnız zamanına göre... 


Filmi izlerken 70'lerin sonlarına doğru ki o dokuyu hissedebiliyorsunuz. Bu filmi zamanın- da Türkçe dublaj olarak VHS'de seyredenler çok şanslılar. Açıkçası bende izlemek isterdim. Filmin başlarında korkuyoruz. Lakin bir terslik var. 
Zombi gören kişiler sadece bakıyor. Ya da kafayı slow motion çevirerek ölülerin topraktan çıkmasını izliyor, daha da ilginci üzerine gelen zombiyi görüp kaçacağı yerde duvara yaslanıp bağırıyor. Bir kaçayım yok. Resmen ortamda bekliyorum edaları var. 


Film başında demiştik gemi ile başlıyor film. 
Bu geminin sahibinin kızı ve yeni tanıştığı gazeteci, kızın istekleri doğrultusunda babasını aramak için yola koyuluyorlar. Yanlarına da onları götürmesi için anlaştıkları iki çift. Bundan sonra başlıyor adada ki korku dolu maceralar... 


Filmde ki doktoru (Richard Johnson) Ayhan Işık sandım. Bu kadar benzerlik olur. Bunlar adanın gizemini anlayınca kaçmaya başlıyorlar. 
Birden kendilerini İspanyol mezarlığında buluyorlar, Diyaloglarda dört yüzyıllık mezarlık denilse de topraktan çıkan zombilerin üstünde 


izlemiş ve şu görüşlere yer vermiştim. 


ki elbiseler çürümemiş, bırakın elbiseleri kendileri çürümemiş. Şimdiye dek toprak olmaları lazımdı. 


Film korku unsurları ile başarılı. Gerilim de var. Topraktan çıkan virüssüz zombiler de eklenmiş. O zaman bu filmin keyfini çıkarmak gerekir. 


Vahşet Gecesi filmi benim için çok özel oldu ğu için VHS'den DVD'ye aktardığım ender çocukluk anılarımın saklı olduğu filmdir. İsmi ise, bizim filmleri Türkçeleştirmemizden gelir. 
Bu isim ile defalarca izlemek ve gerçek ismini sonraları öğrenmek pek farklıydı. 

Film, diğer zombi filmlerinden çok çok farklıdır. VHS kısmında sadece dublaj olarak tek anımsadığım “ Gianluigi Chirizzi'adlı oyuncuyu Erhan Yazıcıoğlu'nun seslendirmiş olmasıydı. 


Filmi açtığımızda Önce tekno uzay müziklerini fark ediyorsunuz. Sakallı bir amcamız bir mağarada çalışmalar yapıyor. "Ah beşu çalışmalarını tek başına yapmasaydın keşke” demekten kendinizi alamıyorsunuz. Mağarada çalışma yapan kişinin daha sonra profesör olduğunu anlıyoruz. Yaptığı çalışmalar bir şeyi bulmak için ancak mağarada ki organik zombileri saklandıkları veya kilitli tutuldukları yerde rahatsız etmeyi başarıyor. Sayın profesör 


arkasında organik zombileri görünce “Durun!” 
dese de nafile. Gece kalkıp buzdolabına atlayan aç kişiler gibi profesöre saldırıyorlar ve olayın geçtiği malikâneye güçlü bir şekilde dağılıyorlar. 


Pietro Barzocchini meselesi var birde. İtalyan sinemasında belli bir yaş dışında çocuk oyuncu oynatmak kesinlikle yasak! Bu yüzden Pietro Barzocchini “Michael” karakterini çocuk rolünde genç biri olarak oynamış. Filmde en çok duyacağınız isim bu yüzden “Michael!” olacaktır. Bu meseleyi bende forumlardan öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hatta kendisinin yaşlı hali ile bu film hakkında görüşlerinin olduğu bir videoda var. 


VHS'nin Türkiye versiyonu orijinal versiyona göre çok kesilmiş. Yani yıllarca director cut versiyonu belki piyasadaydı ancak biz farkında değildik. Tam sürümü izleyince eksik parçalar birleşiyor. Ancak bazı yerlerin kesilip filmi yıllarca anlamlaştırılmaması çok kötü bir durum. 


Unutulan bir zombi filmi olsa da, VHS dönemini yaşayanlar için inanılmaz korkunç bir yapım sayılır. Şimdi ki filmler çerez gibi gelmesinin sebebi belki de bu yüzden. Yoksa her film izleyicisi kayboldukça unutulacak mı? Kim bilir? Eğer zombi filmlerini seviyor ve hoşlanıyorsanız bu filmden çok eğlenecek ve gerilimi hissedecek-SİNİZ. 
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FİLM, mi ül KOLUKISA, BURGU” YASİN ŞEN AC ÖZGÜR yay m BİLAL BAĞCI göre ekl SERKAN SEMİZ erk düzene HALUK KORKUTİ 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gerelleerineir İZLEM GENÇ yapımcı METİN ANTER, ERHAN ÖZOĞUL, NEDİM ANTER yopıncı SİNAN YABGU ÜNAL, SERVAN GÜNEY yazon yöneten ÜMİT ÜNAL 
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